
DE 'FOUTE' VLUCHTELINGEN IN DUITSLAND

het algemeen lang niet voldoende aanwezig ... (Men) kan zich met het oog op
de naderende winter voorstellen hoe het velen te moede is ... Daarbij gevoegd
het volkomen ontbreken van gemeenschapsgevoel, de van alle leiderscapaciteiten
gespeende kampleiders alsook het tegenwerken op elk gebied van de kampbe-
woners, kan men zich voorstellen dat een toestand dreigt te ontstaan die.
geestelijk een voedingsbodem schept, gunstig voor alle mogelijke asociale en
anti-nationaal-socialistische tendenzen.' 1

Medio november bracht een (al eerder geciteerde) NSB'er een acht-
daags bezoek aan zijn vrouw die met tweehonderdzeventig lotgenoten
in een schoolgebouw in Ritterhude was ondergebracht. 'De wasgelegen-
heid', zo berichtte hij,

'was zeer primitief: er waren slechts een drietal kleine fonteintjes. Closets en
dergelijke waren voor het merendeel defect. Gelegenheid om te baden was niet
aanwezig. Het wassen van kleren en ondergoed was praktisch onmogelijk. Ook
ontbrak warm water. Er was veelongedierte zoals luis aanwezig .

. . . Des morgens werden drie sneedjes brood verstrekt. Meestal met iets jam
ofkunsthoning, bijna nooit boter. In de acht dagen dat ik in deze school verbleef,
is het slechts tweemaal voorgekomen dat een zeer klein beetje boter op de
boterhammen te vinden was ... Des middags om 13 uur werd een dunne
waterachtige soep verstrekt. Meestal kon een ieder hiervan twee à drie borden in
ontvangst nemen. Voorzoveel dit te beoordelen is, was geen vet in deze mid-
dagmaaltijden te vinden. Des avonds meestal soep of waterpap. Zeer sporadisch
brood ... Ook vlees wordt nooit verstrekt.

... De stemming onder de aanwezigen is zeer slecht ... Men is van mening
dat het bureau te Lüneburg zeer weinig ter verbetering doet ... De gehele affaire
is een grote teleurstelling geworden."

'Bij de brooduitreiking dezer dagen gebeurde het', schreef in datzelfde
kamp een NSB'er op de dag waarop de zojuist geciteerde zijn bezoek
beëindigde,

'dat een kameraadske van vijf-en-tachtig jaar twee sneden brood kreeg die met
schimmel bedekt waren. Toen ze daar andere voor vroeg, werd haar door de
helper-brooduitreiker geantwoord: 'In Holland zalje ook wel eens beschimmeld
brood gegeten hebben, je krijgt niet anders.'

Bij al deze belevenissen komen dan nog de tranen die geschreid zijn door
moeders die voor hun kinderen niet kunnen krijgen wat zij behoeven; de soepen

1 Rapport, 31 okt. 1944, van F. J. G. aan Mussert (a.v.). 2 'Mededeling van kameraad
J. H. M. omtrent zijn bevindingen in het kamp 'Ritterhude' tijdens zijn bezoek aan
zijn vrouw op 12 t.e.m. 20 november 1944' (a.v.). .
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