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die soms niet gaar zijn, welke door de kinderen bijna [niet] of niet gegeten
worden; maagpatiënten die de koolsoepen niet konden verdragen en geen ander
eten kregen; een tbc-patiënt die geen extra voeding krijgt; een moeder die bij
de teraardebestelling van haar kind over het graf valt en uitkrijt: 'Ik kom bij je,
schatje, ik kom bij je', of een ander die bij het graf roept: 'Vader komt je halen',
want de vader kon niet tijdig aanwezig zijn. Al deze dingen ze werken in bij de
een tot een verbeten zou ik zeggen vasthouden aan ons beginsel, bij anderen tot
als het ware een soort van communisme, afbrokkeling van ons nationalisme,
verbittering en haat tegen alles wat Z.g. leiders zijn."

Eveneens over het 'kamp' in de school te Ritterhude doch ook over
enkele andere 'karnpen' in die streek schreven twee NSB'ers uit Hengelo
begin december een voor Mussert bestemd rapport. 'In het Lagerverband' ,
zo merkten zij o.m. op,

'trachten de vrouwen die over voldoende karaktervastheid beschikken, zich nog
geestelijk 'op de been' te houden, doch ook hun weerstand heeft door de
ervaringen in de diverse kampen reeds een grondige tik gekregen. De slechte
elementen bepalen dus vrij spoedig de sfeer van het geheel. Het gevolg hiervan
is dat men van Duitse zijde geen aanknopingspunten met de Hollandse vrouwen
zoekt, doch al heel spoedig neusophalend zegt: 'Die lausigen Hollanderinen' (histo-
risch) ... Ziet men op straat een vrouw met klompschoenen lopen, dan kan men
haar rustig met 'Hou Zee' groeten. Zij is dan N ederJands nationaal-socialiste."

Op Oudejaarsdag '44 voelden Damhof en het hoofd van zijn medische
afdeling zich genoopt, van Lüneburg uit een speciale brief aan Mussert
te verzenden. 'Een verblijf van ongeveer vier maanden temidden der
geëvacueerde Nederlanders (voor het merendeel NSB'ers of met het
nationaal-socialisme eng verbondenen) heeft ons', schreven zij, 'op ont-
stellende wijze de ogen geopend en ons het feit geopenbaard dat onder
deze Nederlanders ... onnoemelijk velen zijn die elk ethisch begrip
missen en hoegenaamd niets van het nationaal-socialisme in zich dra-
gen."

Medio januari (het vroor toen al drie weken) brachten H. C. van
Maasdijk en een andere officier van de Landwacht, een bezoek aan een
tiental 'kamperi'. 'Het waren ', schreefvan Maasdijk later in zijn 'Herin-
neringen',
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