
NEDERLANDSE LANDWACHT

bovendien op voorbereiden om deel te nemen aan de militaire strijd
tegen de Geallieerden. De animo voor dat laatste was onder de Land-
wachters zeer gering; een oproep van Mussert d.d. 13 september! had er
bijna vier weken later slechts toe geleid dat zich van de duizenden
Landwachters welgeteld twee-en-tachtig voor de Landstorm hadden
aangemeld - medio januari schreef een SS-gezinde Landwachter aan
Feldmeijer, de Voorman van de Germaanse SS, over zijn mede-Land-
wachters: 'Zij denken: aan het front is het ongezond, daar vliegen de
kogels." Intussen kreeg Rauter in zoverre zijn zin dat in de tweede helft
van januari (van Geelkerken was inmiddels als eerste plaatsvervangend
leider der NSB door Mussert afgezet, waarover straks meer) aan alle
Landwachters werd meegedeeld dat zij, als de Geallieerden zouden
naderen, bij de z.g. Ortsuerteidigung als militairen zouden worden ingezet.
Hier en daar is dat in maart en april in het oosten des lands ook geschied.
Voordien had de Landwacht de bezetter andere diensten bewezen.

Die diensten bestonden uit het bewaken van militaire objecten (ben-
zine-opslagplaatsen, maar vooral de spoorwegen), uit het tegengaan van
clandestiene voedseltransporten en uit hulpverlening aan de SD. Ten
behoeve van het beschermen der spoorwegen tegen sabotage-aanslagen
werd een Spoorwacht gevormd die vooral de doorgaande lijnen naar
Duitsland bewaakte; daarbij waren naar schatting ca.vijf-en-twintighon-
derd Landwachters ingedeeld. De hulpverlening aan de SD bestond uit
het bewaken van SD-bureaus en -gevangenissen en uit het opsporen van
illegale werkers en gedropte wapenvoorraden. Bij tijd en wijle verleen-
den bovendien Landwachters in het westen des lands hulp bij de razzia's
welke wij in hoofdstuk 2 beschreven. Mussert, die voor zichzelf de fictie
niet kon prijsgeven dat hij voor de belangen van het Nederlandse volk
opkwam, kon zich met de meeste van die taken niet verenigen. 'In
december 1944 heeft hij', aldus later een waarnemend compagniescom-
mandant van de Landwacht (de formatie had inmiddels een indeling
gekregen in compagnieën en bataljons),

'tegen mij gezegd dat ik ... mij alleen te bemoeien had met mijn taak om de
gewone politie terzijde te staan, doch in geen geval de Landwacht in te zetten

I Uit die oproep (tekst: NSB, 3I e) citeren wij: 'De strijd wordt gewonnen. Nederland
groter, sterker en welvarender dan ooit. Dit is ons doel. Geeft voor dat grootse doel
het uiterste. Later zult gij met grote voldoening daaraan terugdenken, als de overwin-
ning bevochten zal zijn.' 2 Aangehaald in N. K. C. A. in 't Veld: De SS en Nederland,
dl. T, p. 304.
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