
SEYSS-INQUART / DE 'FOUTE' SECTOR

Druk geronseld werd ook in Duitsland; daar had de Nederlandse
SS-organisatie een soort filiaal gehad in de vorm van de Gerrnanische
Sturrnbanne - velen die zich daarbij aangesloten hadden, werden in de
laatste maanden van '44 door het SS-Hauptarnt opgeroepen voor dienst
in de Landstorm; andere oproepen gingen uit naar Nederlandse arbeiders
die bijvoorbeeld lichte overtredingen hadden begaan of hun verblijfs-
vergunning moesten verlengen, en daarnaast waren er niet weinigen die,
zonder ooit met de 'foute' troep van de Gerrnanische Sturrnbanne in contact
te zijn geweest, een schijnaanmelding bij de recruteringsbureaus van de
Waffen-SS als middel gebruikten om naar Nederland te worden terug-
gebracht waar zij wensten onder te duiken. Dat laatste ging vrij vlot. De
treintransporten van die echte en schijn-vrijwilligers vonden plaats naar
Hoogeveen waar zich het depot-bataljon van de Landstorm Nederland
bevond (met als kern het personeel van de vroegere SS-Schule 'Avegoor'
te Ellecom) en die transporten stonden vaak niet of nauwelijks onder
bewaking; het heet dat van allen die Hamburg verlieten met Hoogeveen
als bestemming, slechts één derde aldaar aankwam. Wie er in het depot-
bataljon werd opgenomen, kreeg een militaire training en moest de
gebruikelijke eed op Hitler afleggen alvorens naar het front te vertrekken;
enkelen die in dat late stadium om welke reden ook tegen die eedsafleg-
ging en de daaruit voortvloeiende inzet als militair bezwaar hadden,
werden naar de al in hoofdstuk 2 genoemde psychiatrische inrichting Port
Natal gezonden, waar talrijke spitters waren gehuisvest - de weigerach-
tige vrijwilligers kwamen er aanvankelijk in de strafcompagnie terecht.

De Landstorm ging uiteindelijk ca. achtduizend militairen tellen, van
wie op zijn minst duizend uit Duitsland, d.w.Z. in de regel uit de
Germanische Sturmbanne, afkomstig waren; tot die achtduizend behoorde
ook een aantal Z.g.hongervrijwilligers uit het westen des lands: personen
die louter aangetrokken waren door de militaire rantsoenen en, zo
veronderstellen wij, aannamen dat de persoonlijke risico's welke zij bij
hun inzet zouden lopen, wel zouden meevallen.

Wat die inzet betreft: alvorens in de Landstorm op te gaan, voerde het
SS- Wachbataillon in Amersfoort enkele acties tegen spoorwegstakers uit
welke wij in hoofdstuk 6 zullen beschrijven. Na de opneming in de
Landstorm werd het batalj on op de Veluwe gelegerd met het hoofdkwar-
tier in een hotel te Uddel; op de Veluwe nam het aan razzia's deel en
het werd óók mèt andere onderdelen van de Landstorm in november
ingezet bij de door Rauter persoonlijk geleide grote razzia in de Noord-
oostpolder. In december vertrok het bataljon naar Hoogeveen.

Van begin '45 afwerd de Landstorm Nederland aangeduid als de 34ste


