JEUGDSTORM-REBELLIE

op sommige leden van de jongeren-organisatie der NSB, de Nationale
Jeugdstorm, maar deze organisatie was tot in de zomer van ‘44 trouw
gebleven aan Mussert en daartoe had haar leider, ‘hoofdstormer’ van
Geelkerken, in de jaren '40-'43 een zekere bijdrage geleverd. In 44
evenwel bemoeide hij zich in hoofdzaak met de Nederlandse Landwacht.
Zijn greep op het Jeugdstorm-kader verslapte. Enkele van de hoogste
kaderleden liepen kort na de Dolle Dinsdag-crisis openlijk naar het kamp
van de SS over; zij werden door van Geelkerken geschorst maar konden
zich met Rauters hulp prompt naar Berlijn begeven waar zij als nieuwe
leiding van het nationaal-socialistisch deel van de Nederlandse jeugd
erkend werden door de Reichsjugendfiihrung. Er werd daar de oprichting
aangekondigd van een geheel nieuwe organisatie: de Germanische Hitler-
Jugend Niederlande — die oprichting evenwel (ze zou internationaal gein-
terpreteerd kunnen worden als bewijs van een openlijk Duits streven,
bezet Nederland in Groot-Duitsland te laten opgaan) werd in maart door
Seyss-Inquart verijdeld.

De naar de SS overgelopen kaderleden van de Jeugdstorm (door
Mussert werden zij begin november in een toespraak ‘meinedigen’ en
‘verraders’ genoemd" en in een telegram aan de Reichsjugendfiihrung drong
de leider der NSB er op aan dat ‘deze misdadigers’ naar Nederland zouden
worden overgebracht ‘alwaar zij zich voor het partijgerecht zullen hebben
te verantwoorden’?) ontplooiden in Duitsland een aanzienlijke activiteit.
Onder de naar de Gau Hannover-Ost geévacueerde jeugdige leden van
NSB-gezinnen zetten zij het werk voort waartoe daar eerder al de
vertegenwoordigers van de Deutsch-Niederlindische Gesellschaft waren
overgegaan; wijzend op het volstrekt falen van de NSB en van Mussert
persoonlijk trachtten zij zoveel mogelijk van die jeugdigen te winnen
voor de Waffen-SS. Jongens die zestien-en-een-half jaar of ouder waren,
(soms ook nog jonger!), stimuleerden zij, eventueel tegen de wil van hun
ouders, naar de opleidingskampen van de Waffen-SS te gaan, jongens van
veertien tot zestien-en-een-half jaar alsook meisjes werden door hen
aangeworven voor hulpdiensten bij het Duitse luchtafweergeschut. De
bedoeling was om uit de in de bedoelde opleidingskampen opgenomen
jongens een apart bataljon te vormen voor de SS-Panzerdivision ‘Hitler-
Jugend’, maar voor de uitvoering van dat plan bleek de tijd te ontbreken.
Met dat al schat in 't Veld dat als gevolg van de grote druk die op hen
werd uitgeoefend, op zijn minst vier- tot vijfhonderd jongens uit de

' Av, p. 433. 2 Telegram, 11 nov. 1944, van Mussert aan de Reichsjugendfiihirung
(NSB, 33 j).
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