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groep van de NSB-vluchtelingen in de Waffen-SS terechtkwamen en dat
verscheidene honderden jongens en meisjes Flakhelfer of -helferin wer-
den; hoevelen hunner in de laatste maanden van de oorlog zijn gesneu-
veld dan wel zwaargewond geraakt, is niet bekend.

Ook in Nederland had de rebellie van het Jeugdstormkader zekere
gevolgen: het deel van het kader dat zich voor het SS-ideaal had laten
winnen, had zich het weekblad van de Jeugdstorm, De Stormvlag, toe-
geëigend; het blad werd in Groningen gedrukt en elk nummer bevatte
hatelijke uitvallen tegen de NSB en haar leiding, van Geelkerken werd
er begin december 'een drinkebroer' in genoemd en 'een man met weinig
hart en belangstelling voor zijn jongens en meisjes, een arrogante hoog-
vlieger."

Drongen dergelijke uitlatingen nog door buiten het milieu van die-
genen die 'fout' waren? Wij betwijfelen het. Ook de illegale pers be-
steedde er geen aandacht aan. Had zij dat wèl gedaan, dan had zij de
Jeugdstorm-rebellie kunnen schetsen als typerend symptoom van het
verder uiteenvallen van de NSB.

Desintegratie van de NSB

In deel 10 a hebben wij al onderstreept dat er in de zomer van '44 van
de NSB als politieke beweging nog maar weinig uitging en dat de Dolle
Dinsdag-crisis de NSB als het ware de doodsteek toebracht. In het westen
des lands was toen aan de kaderleden verboden te vluchten, maar velen
hunner hadden dat verbod naast zich neergelegd en wat in dat westen
nog aan kaderleden over was, werd in de tweede helft van september
naar het oosten overgebracht. Daar kwamen de meesten, samen met een
aantal met hen mee evacuerende 'gewone' leden van de NSB, allen
tezamen ruim vierhonderd personen, in Drente terecht waar zij bijna
allen als betaalmeesters en opzichters gingen fungeren bij het aanleggen
van de nieuwe stellingen; dat vond daar plaats volgens aanwijzingen van
de Organisation Todt en onder verantwoordelijkheid van functionarissen
van de NSDAP. In Drente lag de leiding van dat werk in handen van de
Duitser Blomquist (tot in '43 leider van de Hitler-jugend in Nederland)
en deze, die van de inzet aan het Oostelijk front als overtuigd aanhanger
van de SS-ideologie was teruggekeerd, verbood in de loop van oktober

I De Stormvlag. 5 dec. 1944, p. 3 (a.v., 33 i).

312


