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f 200000, vervolgens opnieuw tot ruim f TOO000 verlaagd, een en ander
geheel buiten medeweten, laat staan goedkeuring, van Mussert. Seyss-
Inquart beweerde in een gesprek met Mussert begin december dat ook
hij van dieverlagingen geen weet had gehad (dat betwijfelen wij) en Mus-
sert vroeg toen of de maandelijkse subsidie tot f 200000 kon worden ver-
hoogd; ofhet toen inderdaad tot die verhoging is gekomen, is onbekend.

Vermeld zij nog dat van de uit het zuiden, westen en midden des lands
gevluchte NSB-burgemeesters ongeveer tachtig door de desbetreffende
Beaujtragten tot waarnemend burgemeester in het oosten of noorden
werden benoemd. De NSB-burgemeesters die ten tijde van de Dolle
Dinsdag-crisis op post waren gebleven, werden door het Reichskommis-
sariat gehandhaafd, met dien verstande dat de NSB-burgemeester van
Den Haag, prof. Westra, die niet meer tegen de moeilijkheden was
opgewassen, medio maart '45 werd vervangen door de NSB'er mr. H. C.
van Maasdijk, die, gelijk reeds vermeld, tot op dat moment als officier
van de Landwacht bij de Spoorwacht in Overijssel ingezet was. Een van
de eerste dingen die van Maasdijk, eenmaal in Den Haag aangekomen,
deed, was zijn vrouwen kinderen naar Drente zenden. Kort voordien,
medio februari (een maand na de volledige mislukking van het Arden-
nen-offensief) had hij zijn vrouw nog een brief gestuurd waaruit blijkt
dat hij innerlijk niet kón aanvaarden dat het Derde Rijk zijn ondergang
tegemoet ging. 'Het wil er', had hij geschreven,

'nog steeds niet bij mij in dat de geweldige, nobele en verheven gedachten van
Hitler en de onnoemelijke, heldhaftige prestatiesvan het sterkeDuitse volk sedert
1933 voor niets geweest zouden zijn en dat de Europese Kultuur op dit moment
zou eindigen in een reusachtige debacle. Ik geloof dat met het ontwaken van
nieuwe krachten in de natuur ook de Führer met nieuwe dingen op de proppen
zal komen en in ieder geval is er voor ons geen andere mogelijkheid dan to the
bitter end onze plicht te blijven doen in de volle zekerheid dat wij het goede
willen en aan de kant van een zinvolle nieuwe orde staan.'!

Zo waren er meer: NSB'ers, wien het onmogelijk viel, hun vertrouwen
in een uiteindelijke Duitse overwinning, althans in een stabilisatie van
de fronten, prijs te geven; dezulken klampten zich vooralook vast aan
geruchten omtrent de spoedige inzet van nieuwe geheime Duitse wapens.
Anderen zagen de situatie nuchterder in, beseften dat Duitsland binnen
afzienbare tijd zou bezwijken, maakten uit vrees voor 'Bijltjesdag' plan-

! Brief, 18 febr. 1945, van H. C. van Maasdijkaan zijn echtgenote.


