
DE 'BIJZONDERE RECHTBANK' DER NSB

oktober had hij een Bijzondere Rechtbank in het leven geroepen die
beoordelen moest, 'welke leden der beweging', zo noteerde zijn adju-
dant, 'die op I september j.l. belangrijke vertrouwensposten innamen,
zich in de maand september in positieve of negatieve zin hebben onder-
scheiden"; die rechtbank kreeg een leider (de vroegere gewestelijke
leider van de NSB in Zuid-Holland) en twee leden, tot 'leider van
opsporing voor onderzoek en voorlegging' werd op voorstel van van
Geelkerken de al eerder genoemde Rambonnet benoemd. In afwachting
van de uitspraken van deze rechtbank (zij heeft zich, voorzover ons
bekend, alleen met 'negatieve', niet ook met 'positieve' gevallen bezig-
gehouden) werden later in oktober tien vooraanstaande NSB-functiona-
rissen door Mussert geschorst (het bericht omtrent die schorsing werd in
Volk en Vaderland gepubliceerd). Vier maanden later, eind februari '45,
waren uitspraken gedaan tegen twee van die tien, vier waren vergeefs
opgeroepen (één, de al genoemde van Vloten, tot vijfmaal toe), de
resterende zaken waren nog in onderzoek. Daar waren nog méér zaken
aan toegevoegd: twaalf.

Wij achten het niet nodig, ze alle op te sommen: in de Dolle Dinsdag-
crisis hebben niet enkele tientallen NSB-gezagsdragers gefaald maar veel
meer en er zijn enkele NSB'ers voor de Bijzondere Rechtbank gedaagd
aan wie men in redelijkheid nauwelijks iets kon verwijten. Bovendien
heeft de Bijzondere Rechtbank haar werk niet kunnen voltooien - zij
heeft wèl binnen de NSB een groot gevoel van onzekerheid geschapen,
hetgeen samenhing met het feit dat Mussert voor de functie van 'leider
van opsporing voor onderzoek en voorlegging' nauwelijks een figuur had
kunnen kiezen die daar minder geschikt voor was dan de onbeheerste
Rambonnet. Van de zittingen van de Bijzondere Rechtbank drong na-
melijk naar buiten door dat Rambonnet in zijn z.g. requisitoiren als zijn
opinie verkondigde dat men personen die ten tijde van de Dolle Dins-
dag-crisis waren gevlucht, eigenlijk zonder vorm van proces had moeten
neerschieten.

Dit fanatisme bleef niet zonder uitwerking.
Een van diegenen omtrent wie talrijke 'negatieve' verhalen de ronde

deden, was de penningmeester van de NSB, F. W. van Bilderbeek, een
broer van Musserts secretaresse. Hij werd op I I december opgeroepen,
zich een tiental dagen later in Deventer te komen verantwoorden voor
de Bijzondere Rechtbank, 'een grover belediging', zo schreef hij aan
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