MUSSERT IN DE HONGERWINTER

bleef ergernis wekken bij al zijn volgelingen die er weet van hadden.
Het bevriende echtpaar trok in januari naar Groningen en de man van
dat echtpaar zei begin februari tegen van Maasdijk, dat hij, aldus van
Maasdijk aan zijn echtgenote,

‘de hemel (dankt) dat hij uit die rotzooi weg is. Het blijkt dat de Baas in de
septemberdagen zich voortdurend bij dat kind ophield, en ik begrijp langzamer-
hand dat er van een leiding in die dagen geen sprake kon zijn. lk hoorde nog
veel meer wat ik je naderhand wel zal vertellen maar ik kan je wel vertellen dat
het een schandaal van de eerste orde is en een kwalijke zaak. Onbegrijpelijk. Het
is alsof alles in elkaar stort in zo'n tijd en er geen sprake meer is van fatsoen.

Wij hebben geen volledig overzicht van Musserts activiteiten in de
laatste oorlogswinter. Hij trok veel rond, mede doordat er maar weinig
telefoonverbindingen waren en de posterijen uiterst langzaam werkten.
Rondtrekkend maakte hij gebruik van een door Seyss-Inquart en Chris-
tiansen ondertekend, uit ’42 daterend doorlaatbewijs. ‘Sinds september
1944 had ik echter’, zo stelde hij een jaar later op schrift,

‘met militaire posten last . .. Men zei somtijds: dat gaat niet, want het bewijs
... is verouderd. Om daaraan een einde te maken, zou ik mij tot de Rijkscom-
missaris moeten wenden om een nieuw passe-partout. Ik vreesde echter dat dan
hetgeen ik had, zou worden ingenomen en ik een nieuw wel niet zou zien . . .
Daarom ben ik tot eigen hulp overgegaan, zo men wil: tot schriftvervalsing. 1k
heb namelijk de 2 van 1942 veranderd in een 4.7

Bij zijn tochten door het land werd Mussert vergezeld door zijn
adjudant en veelal ook door zijn verbindingsman met Generalkommissar
Ritterbusch, SA-Oberfiihrer Walter Siebel. Siebel hield Ritterbusch van
Musserts plannen op de hoogte en een van zijn notities doet zien wat

de jachtheer dat ik het volgend jaar hier overal de baas ben.’’ De jachtopziener
waarschuwde de plaatselijke illegaliteit die korte tijd overwoog, Mussert dood te
schieten, ‘Van dit aanvankelijk voornemen is men’, aldus hetzelfde relaas, ‘afgekomen
door de overweging dat dit gebeuren wellicht voor de buurtschap zeer ernstige
gevolgen zou kunnen hebben en dat aan de andere kant Mussert, hoewel de dood ten
volle verdiend hebbend, een te onbenullige en onbelangrijke figuur was om vele
slachtoffers te maken.’ (J. U. de Kempenaer: Haarle in de oorlogsiaren 1940—1945 (19462,

p. 15)
' Brief, 16 febr. 1945, van H. C. van Maasdijk aan zijn echtgenote. > Mussert:

‘Vragen welke mij op 13 september [1945] ter hand gesteld zijn namens de procureur-
fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof, p. 23-24 (BRvC: Dossier-Mussert, portef. ]).
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