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Mussert voornemens was van maandag I6 t.e.m. zaterdag 21 oktober te
doen.

Op maandag zou hij in Utrecht een bespreking hebben met de orga-
nisatieleider van de NSB, afdelingen van de Landwacht bezoeken in
Utrecht en omgeving en vervolgens naar Rotterdam gaan voor een
langdurig onderhoud met de burgemeester, de NSB’er ir. F. E. Miiller,
in wiens oordeel hij meer en meer vertrouwen was gaan stellen. Dinsdag
zou hij in Den Haag prof. Westra ontmoeten en vervolgens, na een
bezoek aan Leiden, in Utrecht een bespreking hebben met de burgemees-
ter, de NSB’er C. van Ravenswaay, en de commissaris van de provincie,
de NSB’er Engelbrecht. Op woensdag zou hij des ochtends in Apeldoorn
appel afnemen aan enkele onderdelen van de Landstorm Nederland en
des middags in Deventer een bespreking hebben met van Geelkerken,
Rambonnet en de leider van de Bijzondere Rechtbank. Op donderdag
en vrijdag wilde hij op ‘De Bellinckhof” werken en op zaterdag zou hij
in de Achterhoek enkele plaatsen bezoeken waar zich nog uit het westen
des lands geévacueerde NSB’ers bevonden, en eventueel naar Venlo
doorgaan. Men ziet: de leider van de INSB zat niet stil.

Wat dacht hij van Duitslands kansen?

‘Men heeft mij wel gevraagd’, schreef hij in gevangenschap,

‘of ik tot het laatste toe geloofde in Hitlers overwinning. Het antwoord hierop
is dat ik als redelijk denkend mens mij niet kon voorstellen dat Hitler één dag
langer de verwoesting van zijn land zou laten voortduren als hij wist dat de
oorlog verloren was. Mijns inziens moet hij tot het laatste toe geloofd hebben
in de mogelijkheid om aan de nederlaag te ontkomen.”

Ook in vertrouwde kring uitte Mussert zich meestal optimistisch. In
december kon van Maasdijk in Almelo ‘een lang onderhoud’ met hem
hebben ‘over de algemene politieke toestand. Weliswaar hoopte en
geloofde ook hij’, schreef van Maasdijk in zijn ‘Herinneringen’,

‘dat Duitsland nog grote reserves achter de hand had en wellicht tijdig met nieuwe
wapens voor de dag zou komen die een kentering in de oorlog zouden teweeg-
brengen, maar hij was vervuld van twijfel of het de Duitsers ooit zou gelukken
om niet-Duitse volkeren voor zich te winnen met hun grove methodes. Steeds
opnieuw viel hij terug in heftige kritiek op alles wat Duits was.”

! Mussert: ‘De NSB in oorlogstijd. De offergang voor volk en vaderland’ (1945), p.
33 (av). 2 H. C. van Maasdijk: ‘Herinneringen’, p. 162-63.
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