MUSSERT IN DE HONGERWINTER

Meer dan ‘hoop’ op ‘een kentering in de oorlog’ had Mussert dus niet
— naast die hoop was er een groeiende twijfel waaraan hij evenwel in het
publiek nooit uiting gaf. Wij herinneren er aan dat op 13 september in
zijn oproep tot de Landwachters om toe te treden tot de Landstorm
Nederland de woorden voorkwamen: ‘De strijd wordt gewonnen.” ‘Ich
habe es', rapporteerde Siebel eind september aan Ritterbusch,

‘in den drei Wochen, die ich fast tiglich mit dem Leider unterwegs war, nicht ein einziges
Mal erlebt, dass er den Ménnern und Frauen der NSB gegeniiber anders als zuversichtlich
auftrat. Ob es sich um die Unterhaltung mit einer Familie oder um die Begegnung mit
einer Handvoll Ménner der Landwacht, um die zuféillig angetroffene Versammlung von
sechs Landbiirgermeistern in Dordrecht, um einzelne besonders gefihrdete Ménner, um ein
Sammellager von hundert politischen Leitern am IJssel oder um Landsturmmanner han-
delte, die aus dem Einsatz kamen und von ihren gefallenen Kameraden erzihlten: stets
war der Grundton und das letzte Wort: “Trotz allem glaube ich, dass Adolf Hitler doch
den Sieg erringt.”’!

Ruim twee maanden later, 7 december, zette Mussert in Assen aan de
secretaris-generaal der NSB, Huygen, en enkele andere vooraanstaande
NSB’ers uiteen, hoe Nederland na Duitslands overwinning opnieuw zou
worden ingedeeld in ‘Gewesten, streken en vrije steden’,? en op de 14de,
toen hij ter gelegenheid van het feit dat de NSB dertien jaar tevoren door
hem was opgericht, in Utrecht een groot aantal NSB’ers toesprak, voor-
spelde hij dat de NSB in het veertiende jaar van haar bestaan grote
triomfen zou beleven, want in Duitsland was 1933, het veertiende jaar
na het einde van de eerste wereldoorlog, ook ‘een geluksjaar’ geweest.?

Wat was dat laatste anders dan pure getallenmystiek? Heeft Mussert
zich daar echt aan vastgeklampt? Het kan zijn, maar hij ging daarnaast
meer en meer rekening houden met de mogelijkheid dat Duitsland wel
degelijk de oorlog zou verliezen en hij zich voor de Nederlandse rechter
zou moeten verantwoorden. In november liet hij zijn gehele geheime
archief benevens enkele particuliere eigendommen (een paar kostbare
fototoestellen en Perzische tapijten) op een vrachtauto laden ter over-
brenging naar het gebied van Lineburg. ‘Ik heb’, verklaarde een jaar later
de leider van de transportafdeling der NSB die als chauffeur van die
vrachtauto was opgetreden,
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