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'Mussert er nog op gewezen of er geen gevaar bestond dat deze bescheiden bij
een eventuele bezetting van Duitsland in handen van de vijand zouden vallen.
Hierop heeft hij verklaard, dat dit dan nog niet erg zou zijn, daar zij in dit geval
alleen zouden zien hoe goed hij het met het Nederlandse volk gemeend had. In
Lüneburg zouden zich daar bevindende functionarissen der Beweging zich met
partijgenoten der NSDAP in verbinding stellen en de lading zorgvuldig opber-
gen"-

Musserts bedoeling was, zich bij zijn verdediging op al die stukken te
beroepen."

*

Zonder het ooit ten volle te beseffen was Mussert van het begin van de
bezetting af slechts een pion geweest op het Duitse schaakbord - in geen
enkelopzicht had hij ooit het beleid van de bezetter wezenlijk kunnen
beïnvloeden. Dat kon hij ook in de hongerwinter niet. Van belang was
dat hij zich in die tijd niet kon losmaken van de tweestrijd waarin hij
zich bevond: aan de ene kant was hij Nederlander genoeg om veront-
waardigd te zijn over de wijze waarop de bezetter speciaal van september
'44 af ging optreden, aan de andere kant wenste hij dat het Derde Rijk
zich zou kunnen handhaven en kon hij dus de maatregelen van de
bezetter welke Duitsland in militair opzicht ten goede kwamen, innerlijk
niet afkeuren. Hij was, zonder dat ooit in het publiek te zeggen, tegen-
stander van het voedselembargo waartoe Seyss-Inquart had besloten
- met de grote Wehrmacht-iezziz's kon hij daarentegen in beginsel ac-
coord gaan. In een brief aan Siebel d.d. 23 oktober" nam hij als punt 4
op:

,Westelijk Nederland. Hongersnood in aantocht, geen verwarming. De Duitsers
hebben in geen enkelopzicht daar iets tekort. De tegenstelling is zeer schril. Jonge
mannen van 17-40 jaar allen gevangen en weggevoerd. Een zeer begrijpelijke
militaire maatregel, die politiek voordelig had kunnen zijn als zij anders was
uitgevoerd.'

, POD-Den Haag: p.v. H. F. A. E. (22 nov. 1945), p. I (Doc 1-425, a-I). 2 Musserts
geheime archief werd opgeslagen in een schuilplaats op de Liineburger Heide en het is
daar in de allerlaatste fase van de oorlog op last van de Gauleiter van Hannover-Ost
in brand gestoken; in de herfst van 1949 heb ik in Washington nog enkele half
verschroeide papieren aangetroffen welke door onbekende Geallieerde militairen uit
de ashoop te voorschijn waren gehaald. 3 NSB, 31 a.
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