
MUSSERTS LAATSTE NOTA AAN HITLER

Elders in deze zelfde brief noemde Mussert de wantoestanden in een
deel van de 'karnpcri' in het gebied van Lüneburg 'een bijna ondragelijke
zielsbelasting' en sprak hij van de Nationale Jeugdstorm als 'één groot
schandaal van verraad, intriges, enz.' Onder punt 5 schreef hij:

'Politieke toestand. Intriges en pogingen tot afbraak der NSB worden lustig
voortgezet. Weinig interessant. De Beweging is trouwals altijd. Geleidelijk
versterkt zij zich weer. De Landwacht wordt meer en meer betrouwbaar en nuttig.
Verhouding met Rijkscommissaris uitstekend.'

Gelijk gezegd, schreef Mussert dat laatste op 23 oktober; vier dagen
later zei Seyss-Inquart, zoals eerder vermeld, in Apeldoorn tegen prof.
Schrieke dat de NSB het 'finaal (had) laten liggen' en dat aan de Neder-
landers, kreeg Duitsland daar de kans toe, 'hun toekomstige status opge-
legd' zou worden - 'en Mussert?' had Schrieke toen gevraagd; 'dr.
Seyss-Inquart haalde zijn schouders op.' Welk een minachting de Reichs-
kommissar voor hem koesterde, was Mussert zich niet bewust, Seyss-
Inquarts hoffelijkheid doorzag hij niet.

In november besloot Mussert een poging te ondernemen om tot Hitler
door te dringen. Maar hoe? Het beste leek hem, Hitler een nota voor te
leggen waaruit zijn vertrouwen zou blijken dat Duitsland een flink deel
van Europa, Nederland inbegrepen, in handen zou kunnen houden en
hij nam aan dat Hitler, na het stuk gelezen te hebben, bereid zou zijn er
met hem van gedachten over te wisselen. Van die nota, gewijd aan
'Kern-Europa', schreef hij verschillende versies, zijn laatste concept'
besprak hij op 3 december met Seyss-Inquart en een dag later met
Ritterbusch. 'Kern-Europa' zou, zette hij uiteen, bewoond worden door
de Duitsers, de Zweden, de Noren, de Denen, de Nederlanders (daartoe
rekende hij ook de Vlamingen), de 'Bourgondiërs' ('Walen, de bewoners
van Noordoost-Frankrijk en westelijk Duitsland'), 'de Noord-Italianen',
'de bewoners van Kroatië', de Hongaren, de Slowaken, de Polen en de
Tsjechen; 'doel van de kernvorming' was: 'te komen tot een samenwer-
king van Europese naties op militair en economisch gebied', waarbij
evenwel 'het volkseigene onaangetast' moest blijven: 'de nationale trots,
de taal, de zeden, de godsdienst, het eigen culturele leven is het minste
dat gewaarborgd moet zijn.' Binnen dat 'Kern-Europa' moest dan, be-
pleitte Mussert, een aparte 'Unie' worden opgericht door de 'leiders' van
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