
SEYSS-INQUART! DE 'FOUTE' SECTOR

Noorwegen, de Nederlanden, Wallonië, Italië en Hongarije (Mussert zag
die 'Unie' uiteraard als tegenwicht tegen het preponderante Duitsland)
- de oprichting van die Unie zou kunnen plaatsvinden in het Haagse
Vredespaleis, een en ander 'onder het wakend oog van de Führer.'

Er kwamen in Musserts laatste concept verscheidene passages voor die
scherpe kritiek inhielden op het beleid van de Duitsers in de bezette
gebieden in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Eén luidde:
'Wil ... Duitsland voortgaan ons te knechten, te ontrechten en uit te
buiten, dan kan het na een gewonnen oorlog ons Nederlanders inlijven,
maar dan voorspel ik dat de strijd ondergronds en bovengronds zal
doorgaan tot de dood toe van generatie op generatie.' Tegen die kritische
passages maakten Seyss-Inquart en Ritterbusch bezwaar - zij werden alle
door Mussert geschrapt; daarentegen voegde hij in de definitieve versie,
een stuk in het Duits, aan het slot o.m. toe: 'Ieh bin bereit, als Führer des
niederländisehen Volkes im Interesse der Verwirkliehung des von mir vorgesehla-
genen Planes alles das zu tun, was der Führer bestimmt.'

Ritterbusch nam de laatste versie van Musserts nota samen met een
brief waarin Mussert om een onderhoud verzocht, op 7 december mee
naar het Führerhauptquartier; of Hitler de tijd heeft vrijgemaakt om ook
maar één blik te slaan in het volslagen irreële stuk, weten wij niet - in
elk geval ging Musserts hoop, dat hij Hitler (hij was in december '43
voor het laatst door deze ontvangen) opnieuw zou kunnen spreken, niet
in vervulling. Hij kwam niet verder dan dat Seyss-Inquart die begin
februari wèl een bezoek aan Hitler had kunnen brengen, hem enige tijd
later Hitlers 'allerherzliehste Grüsse' overbracht. 'Na hem daarvoor bedankt
te hebben, zei ik', zo noteerde Mussert,

'dat ik het erg vriendelijk vond, maar dat ik in december om een onderhoud had
verzocht en mij er over verbaasde dat dit totnogtoe niet is geschied, maar de
R[ij ksJC[ommissaris J daarentegen wèl bij hem geweest is.

De RC merkte op dat hierbij in aanmerking te nemen is dat hij om zo te
zeggen behoort tot het 'Hauspersonal des Führers' en dat een onderhoud met
mij voorbereiding vereist en de nodige tijd. Deze ontbreekt op het ogenblik
... Na afloop van dit gesprek, daarover verder sprekende met G[eneraalJ
C[ommissaris J Ritterbusch zei deze, dat het onderhoud onomstotelijk vast stond
dochdatinderdaadophet gunstige tijdstip nog even gewachtmoest worden" -

een uitvlucht die door Mussert kennelijk niet werd doorzien.

1 Mussert: 'Bespreking met de Rijkscommissaris te Apeldoorn op 12 februari 1945'
(NSB, 27 a).
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