
MUSSERT EN ROST VAN TONNINGEN

*

In de laatste oorlogswinter voltrok de desintegratie van de NSB zich ook
in dier voege dat het tot een breuk kwam tussen Mussert en de eerste en
tweede plaatsvervangende leiders van zijn beweging, van Geelkerken en
Rost van Tonningen. Mussert had in '3 I samen met van Geelkerken de
NSB opgericht, had met deze met name in de vooroorlogse jaren nauw
samengewerkt en had tijdens de bezetting lange tijd een goede verstand-
houding met hem gehad - van zulk een verstandhouding met Rost van
Tormingen was nooit sprake geweest. Dat de Duitsers in juli-augustus
'40 hadden gepoogd, Rost leider te maken van een veel bredere Neder-
landse nationaal-socialistische beweging dan de NSB was, was Mussert
niet ontgaan en in september '40 was hem Rosts benoeming tot tweede
plaatsvervangend leider afgedwongen als een concessie welke hij had
moeten doen om door Hitler te worden ontvangen. Dat tweede plaats-
vervangend leiderschap was nimmer een realiteit geworden; ook al door
het feit dat Rost zich voortdurend op zijn relatie met Himmler beriep,
was deze binnen de NSB volstrekt geïsoleerd geraakt. Daar had ook zijn
onbeheerste aard toe bijgedragen. Op Dolle Dinsdag vluchtte hij, gelijk
reeds vermeld, uit het westen des lands naar Deventer. 'Hij heeft het
klaargespeeld', schreef van Maasdijk begin oktober aan zijn vrouw, 'nu
met iedereen ruzie te maken, zelfs met Rambonnet' (die van '40 af een
van Rosts naaste medewerkers was geweest).'

Bij Mussert verkorf Rost het definitief door begin december in het
weekblad De Waag met enthousiasme te schrijven over diegenen uit de
Nationale ]eugdstorm die zich tegen de NSB hadden gekeerd. 'De jeugd
heeft gekozen', aldus zijn lofzang -

'Zij koos het hakenkruis als zinnebeeld voor de herrijzenis der eeuwenoude
Rijksgedachte in Nederland. Zij koos voor Adolf Hitler, wiens smetteloos leven
één lange offergang is voor zijn beproefd volk. Zij koos de nationaal-socialistische
wereldbeschouwing, omdat zij bloed is van het bloed dat vloeit uit de bron der
onsterfelijke sibbegemeenschap der Germanen. Zij, de jeugd, ... staat lijnrecht
tegen kleinstaats gepraat, tegen de verraders van het Rijk, tegen de veelpraters,
de lafaards van de yde september, tegen confessionele knoeiers, want haar wet is
deel der scheppingsorde, waaruit haar wereldbeschouwing is geput. Eén bloed,
één volk, één Rijk, één Führer? -

I Brief, 5 okt. 1944, van H. C. van Maasdijk aan zijn echtgenote. 2 De Waag, 1 dec.
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