
MUSSERT EN ROST VAN TONNINGEN

in de eerste maanden van '45, de ruïne van zijn carrière overziende en
niet anders verwachtend dan dat Duitslands nederlaag hem het leven zou
kosten, zich in een steeds groter verbittering terugtrok waarbij hij ook
van Maasdijk, die o.m. mede-oprichter van de Nederlandse Oostcom-
pagnie was geweest, geheel van zich wist te vervreemden; deze noemde
hem medio februari in een brief aan zijn vrouw 'een reuze boef die ik
niet heb doorzien', en een man bovendien' die de handen van een baviaan
heeft." Geen Duitser gaf zich moeite, ook Rauter niet, ook Himmler niet,
om de Rost aangedane 'belediging' ongedaan te maken.

*

Dat laatste was in zoverre bij van Geelkerken wèl het geval, dat deze
verzekerd kon zijn van Rauters steun. Voor de Höhere 55- und Polizeifûhrer
was van Geelkerken nuttig als inspecteur-generaal van de Landwacht,
zulks te meer omdat van Geelkerken in de herfst van' 44 steun was gaan
zoeken in het SS-milieu. Dat laatste was Mussert niet ontgaan. In het
gesprek met Seyss-Inquart op 27 december drong Mussert er op aan, ook
de gehele leiding van de Landwacht te reorganiseren: hij wilde van
Geelkerken als inspecteur-generaal en Zondervan en Feldmeijer als de
twee inspecteurs vervangen door één 'commandant': de chef-staf van de
Landwacht, Slob. Te dien aanzien wilde Seyss-Inquart hem geen enkele
toezegging doen en voorlopig kwam de zaak niet verder dan dat vastge-
steld werd dat van Geelkerken als eerste plaatsvervangend leider der NSB
zou verdwijnen. Hij ontving hetzelfde korte briefje als Rost maar daar
was een tweede brief aan toegevoegd waarin Mussert hem zijn dank
betuigde voor de aan de NSB bewezen 'grote diensten ... vooral in de
jaren vóór 1940 en ook in dejaren 1940, 1941 en 1942', en hem uitnodigde
voor een gesprek op 'De Bellinckhof '."

Die uitnodiging werd door van Geelkerken afgeslagen; in plaats van
naar Almelo reed hij spoorslags samen met Zondervan naar Apeldoorn
waar hij Rauter meedeelde dat hij, als zijn ontslag als plaatsvervangend
leider der NSB gehandhaafd bleef, zijn functie als inspecteur-generaal
van de Landwacht zou neerleggen en dat Zondervan zich zou terugtrek-
ken als inspecteur. Rauter, die wist dat van Geelkerkens afzetting als
plaatsvervangend leider een denkbeeld van Seyss-Inquart was geweest,
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