MUSSERT EN VAN GEELKERKEN

generaal’) volgens Rauters denkbeeld tot Kommandeur van de Landwacht
benoemd, hetgeen betekende dat de bijna achtduizend mannelijke
NSB’ers die in de als zelfbeschermingskorps van de NSB opgerichte
Landwacht waren opgenomen, nu onder bevel stonden van een man die
door Mussert persoonlijk uit de beweging was gestoten.

De positie van volstrekte machteloosheid waarin de leider van de NSB
zich bevond, kon moeilijk duidelijker worden aangetoond; zelf wist hij
niet meer, welke Duitser hij wel, welke hij niet kon vertrouwen, ja af
en toe bekroop hem de angst dat de SS-krachten die in het Duitse milieu
werkzaam waren, hem rechtstreeks of via anderen uit de weg zouden
ruimen, zoals zij dat, gelijk hij (ten onrechte) meende, in de zomer van
‘43 met Generalkommissar Schmidt zouden hebben gedaan. Toen Feld-
meijer, de Voorman van de Germaanse SS in Nederland, begin januari
vertrokken naar Duitsland om er, gelijk eerder vermeld, een opleiding
als bataljonscommandant te volgen, na zijn terugkeer naar Nederland op
22 februari door een Geallieerde jachtbommenwerper dodelijk was ge-
troffen en Mussert vier dagen later tijdens een van S§-mystiek doortrok-
ken afscheids-‘dienst’ in Apeldoorn het woord voerde, had hij zijn
adjudant, aldus een latere verklaring van deze, ‘opdracht gegeven om
tijdens de plechtigheid speciaal op Rost en van Geelkerken te letten en
voor alle zekerheid zijn pistool in de zak van zijn overjas schietklaar te
houden.”

Er werd voor de Voorman, die rijkelijk in diskrediet was gebracht?,
geen opvolger of vervanger benoemd.

' K A. E.: ‘Het conflict met van Geelkerken’ (1947), p. 9 (Doc I-510, h-2). 2 Binnen
de SS was veel geklaagd over Feldmeijers bandeloosheid, speciaal over zijn drankmis-
bruik. In ingewijde kringen was voorts bekend dat hij zich in *44 in Berlijn ten behoeve
van zijn vrouw een bontmantel had toegeéigend. Voor dat laatste feit had Feldmeijer
in november '44 Himmler excuses aangeboden. ‘Ich weiss, Reichsfiihrer’, had hij toen
geschreven, ‘dass mich ein angeborener Leichtsinn gelegentlich dazu verfiithrt, Dinge zu tun,
die im Hinblick auf die mir iibertragene Verantwortung und Aufgaben besser nicht getan werden
sollten.” (brief, 26 nov. 1944, van H. Feldmeijer aan Himmler, BDC, 4537). Himmler
was, zo berichtte deze aan Rauter, ‘iiber den Tod von Feldmeijer . . . sehr betriibt.
Ubermitteln Sie bitte seiner Frau meine herzlichste Anteilnahme. Feldmeijer war in meinen
Augen ein absoluter Zukunfismann. Herrn Mussert brauchen Sie meine Anteilnahme nicht
auszusprechen. Er hat ja nie verstanden, was er an F. hatte.’ (Telexbericht, 23 febr. 1945,
van Himmler aan Rauter, De SS in Nederland, d]. 11, p. 1483)
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