
Seyss-Inquart

Is het uiteenvallen van de NSB voor Seyss-Inquart een probleem ge-
weest? Wij menen: neen, voorzover het hem minder moeite kostte dan
ooit om Mussert met loze toezeggingen af te schepen, ja, voorzover het
geen simpele taak vormde om te bevorderen dat van die desintegrerende
groepering uit toch nog een maximum aan steun werd geboden aan het
Derde Rijk - militaire steun; de politieke was niet meer van betekenis.

Dat laatste blijkt ook uit het feit dat Seyss-Inquart zich in december
'44 en januari' 45 moeite gaf, in het westen des lands een soort interim-
bewind te vormen dat als voornaamste taak zou hebben een einde te
maken aan de Spoorwegstaking en de voedselvoorziening op een hoger
peil te brengen. Men zou kunnen zeggen dat dit interimbewind eerder
een technisch dan een politiek karakter zou dragen en Seyss-Inquart moet
wel voorzien hebben dat deze opzet kritiek zou uitlokken bij rechtge-
aarde nationaal-socialisten, ook in het kamp van de ss. Moeten wij het
als een defensieve maatregel zijnerzijds zien dat hij medio december
besloot, voor Volk en Vaderland, het weekblad van de NSB, een artikel te
schrijven waaruit zou blijken dat hij nog steeds trouw was aan het ideaal
van de vorming van een Grootgermaans Rijk? Wellicht. In dat artikel,
in het Nederlands getiteld: "Zur Aufklärung' (het stuk was door prof.
Snijder vertaald), werd dat ideaal inderdaad duidelijk verkondigd. Wat
Seyss-Inquart had geschreven, werd kort voor Kerstmis '44 aan Mussert
voorgelegd en deze bracht de kracht niet op, plaatsing van het stuk, dat
dwars tegen zijn opvattingen inging, te weigeren. Notabene, met een
alleszins duidelijke toespeling op de rebellie van de Nationale Jeugd-
storm eindigde Seyss-Inquarts lange beschouwing, die van begin tot eind
op de Blut-und-Boden theorieën was gebaseerd, in Snijders vertaling met
deze slotzin: 'Daarom klinkt uit de harten der strijders en der jeugd de
roep tot alle mensen van Noordse aard: 'ein Reich - ein Führer'.'
Mussert zei op 27 december tegen Seyss-Inquart dat zijn bijdrage zou
worden geplaatst. 'Over 'ein Führer", zo noteerde Mussert omtrent zijn
gesprek met de Reichskommissar, 'geen verschil van mening mogelijk.
Over' ein Reich' de vraag wat men daaronder verstaat. Ik heb meegedeeld
dat 'germanisclzes Reich deutscher Nation' natuurlijk onzin was, 'ein Reich' in
de zin van 'Kern-Europa' daarentegen volmaakt accoord'! - maar in die
laatste zin had Seyss-Inquart het begrip' Ein Reich' niet gebruikt. Zijn

I Mussert: 'Bespreking met de R[eichs] K[oll1l11issar] op 27 december 1944' (NSB,
27 a).
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