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den Niederlanden /ä/igen militdrischen und ziuilen deutschen Diens/stellen, auch soureit
sie dem Reichskommissar nicht unterstehen, uneingeschränkt an die VOIIJ Reichskommissar
Jes/geleg/e politische Linie zu halten haben.'

Kort na zijn bezoek aan Hitler" sprak Seyss-Inquart met Himmler.
Over dit gesprek zijn in het geheel geen bijzonderheden bekend. Jam-
mer! Zoals uit een later hoofdstuk zal blijken, ging Himmler in die tijd
overhellen naar het denkbeeld dat hij contact zou opnemen met Engeland
en de Verenigde Staten teneinde gemeenschappelijk front te maken tegen
de Sowjet-Unie en dat denkbeeld sprak ook Seyss-Inquart aan. Heeft de
een bij de ander trachten te peilen hoe hij over de situatie dacht nu
Duitsland volledig en definitief in het defensief was gedrongen? Wij
kunnen die vraag niet beantwoorden, maar men zou de stelling kunnen
verdedigen dat de passage in Seyss-Inquarts radiotoespraak van 7 januari
waarin hij voor bezet Nederland 'das gemeinsame Hundanlegen zur Beseiti-
gung der Not unter einer ordnenden Führung' had bepleit, óók bedoeld was
geweest als een heel voorzichtig teken aan de Geallieerden dat, wilden
zij voorkomen dat Duitsland geheel of grotendeels aan de Sowjet-Unie
zou toevallen, zulk een samenwerking ook met betrekking tot Duitsland
overweging verdiende. Himmler ging zo ver dat hij, Reichsführer van de
orde wier devies luidde: 'Meine Ehre heisst Treue', er meer en meer over
dacht, zich van Hitler los te maken. Bij Seyss-Inquart lag dat anders: zijn
verering voor de man die de eenwording van Duitsland en Oostenrijk
had bewerkstelligd, was zo groot dat hij elke vorm van openlijke onge-
hoorzaamheid aan de Führer bleef afwijzen.

Hoe uitzichtloos ook de situatie werd waarin het in het nauw gebrachte
Derde Rijk zich bevond, Seyss-Inquart ging voort zich te voelen als de
man die in bezet Nederland over de Duitse belangen had te waken.
Intussen had hij Nederland in de meer dan vier-en-een-half jaar van zijn
Reichskommissariat voldoende leren kennen om te beseffen dat hij er die
belangen het best bevorderde wanneer de maatschappelijke rust niet
verder werd verstoord dan volgens de eisen van de nationaal-socialisti-
sche ideologie en de oorlogvoering noodzakelijk was. In die zin was hij
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Duitse onderkoning in Nederland (1967), p. 304)


