
'HOON IN DE OREN'

voorstander gebleven van wat hij voor een' Besatzung dey Ordnuno' hield.
De situatie in bezet gebied was evenwel in wezenlijke opzichten aan zijn
controle ontsnapt: hij had zich door de Spoorwegstaking laten provoceren
tot het voedselembargo dat naast de wilde vorderingen door de Wehr-
macht de belangrijkste factor was geworden waaruit de noodsituatie in
het dichtstbevolkte deel van Nederland was voortgevloeid, hij had de
massale jacht op de mannen niet kunnen voorkomen en hij was met dit
alles in verhoudingen beland waarin zijn praten over een 'Besatzung dey
Ordnunp' tot de overgrote massa van het Nederlandse volk niet eens
doordrong; die massa had trouwens voor datgene wat Seyss-Inquart of
welke Duitser ook beweerde, sinds lang geen grein belangstelling meer.
Zou zij zich in Seyss-Inquarts betoog wèl hebben verdiept, dan
zou de uitdrukking' Besatzung der Ordnuno' haar overigens als hoon in de
oren hebben geklonken, niet in de laatste plaats door de ongeremde
terreur waartoe, in het formeel nog steeds door Seyss-Inquart bestuurde
gebied, de SD van september '44 af was overgegaan.
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