HET ‘SS-JAGDKOMMANDO ~PIETERS

land gezonden om van daaruit sabotage in het bevrijde Zuiden te bedrij-
ven; zij hebben op dat gebied weinig of niets tot stand kunnen brengen
maar er is onder die eenheden één geweest die zich, zonder enige
bevoegdheid daartoe te bezitten, op de politiesector is gaan bewegen: het
SS-Jagdkommando-Pieters. Dit was een groep van ca. vijf-en-twintig ge-
deeltelijk Nederlandse Waffen-SS’ers, geleid door een jeugdig Oost-
front-vrijwilliger, Andries Jan Pieters, door de journalist Joost de Klerk
die zijn proces had bijgewoond, beschreven als ‘een ondoorgrondelijk
mengsel van burgermansfatsoen en dierlijke gevoelsafstomping.’' Pieters’
Jagdkommando vestigde zich eind maart ’45 (de Canadezen zouden toen
spoedig via het oosten des lands in de richting van Groningen en
Friesland trekken) in Brummen op de Veluwe. Het Kommando arcesteerde
er een aantal ondergedoken marechaussees en illegale werkers die tijdens
hun verhoren barbaars werden mishandeld. Toen de Canadezen de Ve-
luwe bevrijdden, trok het Kommando naar Loosdrecht waar het zich met
betrekking tot ca. veertig onderduikers en illegale werkers aan gelijke
wreedheden schuldig maakte; een jeugdige Joodse onderduiker bezweek
er tijdens zijn martelingen — zijn lijk werd in een van de Loosdrechtse
plassen geworpen. In Loosdrecht verkrachtte Pieters de vrouw van een
van zijn arrestanten en zijn Kommando ging daar, zoals hetal in Brummen
had gedaan, tot plunderingen op grote schaal over. Lages liet Pieters en
zijn gehele groep enkele dagen voor de bevrijding van het westen des
lands arresteren. Hadden zij het dan bonter gemaakt dan bijvoorbeeld de
Einsatzkommandos van de Sicherheitspolizei und SD in Apeldoorn, Heeren-
veen en Leeuwarden? Neen. Maar zij waren net iets te lang doorgegaan.

Als geheel vervulde de Sicherheitspolizei und SD tijdens de hongerwinter
stipt de hem opgedragen taak maar daarbij manifesteerden zich soms
tegengestelde verschijnselen. Er was bij de SD’ers nog wel hoop dat de
oorlog een keer zou nemen door de inzet van nieuwe geheime wapens,
maar letten zij op wat er aan de fronten gebeurde, dan was er voor
Duitsland geen redden meer aan, en de Geallieerde overwinning zou
betekenen dat alle SD’ers persoonlijk ter verantwoording zouden worden
geroepen. Dat vooruitzicht stimuleerde sommigen tot het ongeremd

' Joost de Klerk: De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de
sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad (1951), p. 78.
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