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ber werden echter, zoals wij in deel 10 a vermeldden, vrijwel alle
gevangenen uit Vught naar concentratiekampen in Duitsland overge-
bracht, het kamp werd spoedig nadien gesloten. Dat in Ommen werd
toen weer in gebruik genomen, nu onder supervisie van de Ordnungspo-
lizei. Een aantal leden van het Kontrollkommando, in de lente van 44
overgeheveld naar de Arbeitskontrolldienst die een zelfde functie had als
het Kommando, kwam in de Waffen-SS terecht (de Arbeitskontrolldienst was,
nu aan de ‘administratieve’ arbeidsinzet een einde was gekomen, opge-
heven), andere leden gingen samen met bewakers die tot in februari 44
in Ommen waren gebleven, weer de oude functie uitoefenen en Diep-
grond werd weer Lagerfiihrer; Schwier en hij bestreden met ijver de
illegaliteit in de wijde omtrek van Ommen en vooral Schwier maakte
daarbij talrijke slachtoffers.

Hoeveel gevangenen er in de hongerwinter in totaal in Ommen zijn
geweest, is niet bekend — eind '44 zaten er ca. vierhonderdvijftig. Even-
min is bekend waarom al die gevangenen in Ommen zijn beland, weél
dat onder hen velen waren die zich aan het spitten hadden onttrokken
en anderen die van illegaal werk werden verdacht. Eén van die laatste
gevangenen, midden oktober ’s morgens in alle vroegte uit zijn huis
gehaald, kreeg van een van de bewakers te horen: ‘Bij de eerste poging
tot ontvluchten schiet ik je tot puin’ De man moest, in het kamp
aangekomen, voorover op de grond gaan liggen, kreeg, toen hij vroeg
of hij even zijn zakdoek mocht gebruiken, twee trappen tegen zijn
achterhoofd, barstte toen in tranen uit, antwoordde op de vraag “Waarom
huil je, lelijke gereformeerde rothond?’: ‘Och meneer, de nek doet me
zo’n pijn’, en ontving vervolgens met een biljartkeu een paar harde
klappen op zijn achterste, ‘zodat ik’, schreef hij later, ‘niet meer kon zitten,
staan, lopen of liggen’; de twee bewakers die hem onder handen hadden
genomen, waren intussen ‘engelen, vergeleken met dr. Zwiers’ (Schwier),
die ‘met een eiken knuppel (sloeg) waar hij maar raken kon... Toen het
bloed me over het gezicht liep, zei hij dat ik mijn eigen bloed zou moeten
drinken als ik niet bekende.”!

Bij binnenkomst in Ommen werden alle gevangenen kaalgeschoren.
De barakken waren even primitief als zij tevoren waren geweest, er
heerste bovendien een luizenplaag. Zeep werd er niet verstrekt en hand-
doeken waren er niet. Het voedsel was er aan de krappe kant maar niet
uitgesproken onvoldoende. Van de gevangenen werd gevergd dat zij op
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