
HET KAMP OMMEN

het land werkten. Daarbij traden naast de oorspronkelijke bewakers ook
wel naar het kamp overgebrachte politiemannen als bewaker op. Het
regime was hard (wie iets misdreef, kwam in de z.g. bunker terecht waarin
men veelal tot aan de navel in het water stond), zij het dat (zulks was
een overblijfsel uit de tijd waarin het Reichskommissariat de kerken liefst
geen aanleiding gaf tot het uiten van nieuwe protesten) op zondag
kerkdiensten in het kamp gepermitteerd waren en de bewakers zich na
de mislukking van Hitlers Ardennen-offensief met enige terughoudend-
heid gingen gedragen. Zij roofden toen ook minder. Voordien was het
regel geweest dat zij, wanneer zij naar bepaalde personen op zoek waren,
uit de woningen der gezochten alles wegsleepten wat los en vast was en,
aldus een der gevangenen, 'wat niet weggehaald kon worden, werd
grondig vernield.' 1

Er zijn, voorzover ons bekend, in die laatste fase van het kamp Ommen
geen gevangenen door de behandeling die men er ondervond, om het
leven gekomen, wèl vielen er in januari als gevolg van een beschieting
door Geallieerde vliegtuigen drie doden en vijftien zwaargewonden. De
laatste gevangenen, enkele honderden, werden in de eerste dagen van
april, toen de Canadezen van het zuiden uit Overijssel binnendrongen,
in de richting van Drente gedreven; daar werden zij, voorzover zij niet
onderweg waren ontsnapt, bevrijd.

*

Het onder de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD ressorterende
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, in de eerste maanden van '43
ontruimd (de gevangenen waren toen naar het pas geopende Vught
overgebracht), was in mei '43 weer in gebruik genomen. Er kwamen
nadien tot aan de bevrijding in april '45 in totaal bijna zes-en-twintig-
duizend gevangenen terecht van wie bijna achttienduizend naar Duits-
land werden getransporteerd. De meesten van die gevangenen waren
weigeraars van de arbeidsinzet en 'contractbrekers' maar velen, aldus ir.
A. Lely, een illegaal werker die van begin augustus '43 tot midden mei
'44 in Amersfoort opgesloten was, zaten er gevangen

'voor alles en nog wat: politieken, onderduikers, Jodenbegunstigers en Joden-
'klappers' (d.w.z. lui die Joods goed hadden verduisterd), zwarte handelaren,

I H. van Faassen in a.v., p. 120.
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