
HET KAMP AMERSFOORT

andere gevangene, de Limburger Joep Schols, werd zijn opvolger; over
deze werd minder geklaagd dan over van de Laar.

Met de 'officiële' Duitse concentratiekampen vergeleken, was Amers-
foort een wanordelijk en slordig kamp. Dat viel, zoals wij al in deel 8
vermeldden, vooral de gijzelaars op die in september '44 uit het ontruim-
de kamp Vught (Vught was zulk een 'officieel+Duits kamp - het ressor-
teerde onder het SS-Wirtschajts- und Veruraltungshauptamû naar Amers-
foort werden overgeplaatst: vijftien Z.g.Indische gijzelaars (personen die
in '40 in gijzeling waren genomen teneinde de Nederlands-Indische
autoriteiten te bewegen, de geïnterneerde Rijksduitsers vrij te laten) en
een aantal strafgijzelaars. Een van die laatsten kwam in Amersfoort in
barak 10 terecht, 'bekend', schreef hij later, 'om zijn vlooien en luizen'
(daar waren de andere barakken ook van vergeven) -

'en bij binnenkomst blijkt ons al direct het verschil in zindelijkheid: bij ons te
Vught alles ordelijk, hier een chaos, ieder doet maar wat hij wil. Op de appèlplaats
... een gebedelom peukjes sigaretten en geschooi om tabak. Het grote verschil
van de soort gevangenen valt ons op, in doorsnee hier de meesten in vervuilde
toestand, terwijl in Vught men er juist op gesteld was, er zo zindelijk mogelijk
uit te zien. Maar tot excuus moet hier dienen de meer dan onhygiënische toestand
waarin het gehele kamp verkeert .

. . . Ook het soort mensen is hier anders, hier een allegaartje van alle mogelijke
gestraften" _

'ieder gevoel van gemeenschap is gedood', aldus een student die begin
'44 als onderduiker was gepakt en in Amersfoort opgesloten, 'en de
gevangenen bestelen elkaar. Er is nauwelijks een zweem van eendracht
te bespeuren." Lag dat alleen aan de gevangenen? Wij menen van niet,
schreven wij in deel 8, immers: 'de omstandigheden waarin zij verkeer-
den, werkten in hoge mate het egoïsme in de hand.'

Dat laatste blééf gelden, ongeacht het feit dat de rantsoenen welke de
gevangenen in Amersfoort kregen, in '43 en '44 minder miserabel waren
dan in de voorafgaande jaren. Van belang was ook nog dat het, toen
Amersfoort heropend werd, aan de gevangenen (behalve aan de Joden
onder hen) toegestaan was, voedselpakketten te ontvangen. Wij nemen
aan dat niet alle families van de Amersfoortse gevangenen over de
geldmiddelen beschikten om regelmatig voor pakketten te zorgen (daar-
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