
STRAFAPPÈL OP NIEUWJAARSDAG

eenmaal vooral bij Kotälla diep in. Het duidelijkst bleek dat op Nieuw-
jaarsdag '45, toen als represaille wegens het ontsnappen van twee gevang-
enen' aan alle gevangenen (behalve enkele gijzelaars onder hen) een
strafappèl werd opgelegd. Het vroor toen in de vroegte drie graden.
"Hinlegen und Aufstehen bis zum Verreeken .. .' had', aldus een der
gijzelaars,

'de kampcommandant verordend en wij, veilig in onze onschendbaarheid, moes-
ten het aanzien (biddend om vuur uit de hemel, vloekend als onze zenuwen het
begaven) hoe daar uren lang in de ochtendschemer de massa kromp en zich keerde
en wentelde en liggen bleef op de ijsvlakte, kromp onder de zweepslagen, zich
wentelde in eigen en anderer vuil, liggen bleef met verwrongen mond als in een
schreeuw ten hemel, waar even later een Duitse laars zich in dat gezicht plantte."

Dat strafappèl begon in het duister om half zes des ochtends; het
duurde tot kort voor het middaguur. 'Ik heb toen gezien', zo verklaarde
later een der gevangenen,

'dat bewakers over de ruggen van gevangenen heen liepen ... Later heb ik van
het personeel in de ziekenbarak gehoord, dat er die dag honderdeen-en-dertig
gevangenen zich voor behandeling bij de ziekenbarak hadden gemeld en dat er
vijf of acht van deze gewonden later aan hun verwondingen zijn overleden."

Hoeveel gevangenen in totaal in de hongerwinter in het kamp Amers-
foort zijn bezweken, is niet bekend, maar de slachtoffers van het strafappèl
van Nieuwjaarsdag zullen wel niet de enigen zijn geweest. Velen gingen
in het kamp aan dysenterie lijden' en bewogen dan hemel en aarde om

, Hoeveel gevangenen in totaal van september '44 af uit Amersfoort zijn ontsnapt, is
niet bekend, wèl dat daarbij soms hulp van buiten werd verleend; zo werd de schrijver
Theun de Vries begin maart '45 uit het kamp bevrijd door twee leden van een
verzetsgroep van wie, aldus de Vries, 'één zich had 'vermomd' ... door het dragen
van een ring met SS-runen ... ; zij legden de kampleiding een door Willi Lages
ondertekend bevel tot mijn invrijheidsstelling voor, wisten mij buiten te brengen en
vervoerden mij naar Amsterdam, waar ik onmiddellijk weer onderdook.' (Theun de
Vries in S. Vestdijk. Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries (1968), p. 142) 2 S.
H. A. M. Zoetmulder in: Gedenkboek Gijzelaarskamp 'Beekuliet', St. Michielsgeste/ (1946),
p.3I8. 3 BG-Amsterdam: p.v. van de zitting inz. J. J. Kotälla (20 nov. 1948), p. 6-7
(getuige E. J. W. Velthuis) (Doe 1-957, C-I). 4 Velen kregen ook grote abcessen.
'Door de zeer onhygiënische toestanden en de geringe weerstand van het individu
ging', schreef later een arts die in Amersfoort gevangen had gezeten, 'ieder wondje
etteren: onvoldoende verband en zware arbeid belemmerden een snelle genezing ..
Daar de bas ploeg geen handschoenen mocht dragen en in de felste koude' (van
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