
HET RELAAS V AN PIET SIJTEMA

als een kind; maar een woord van angst of een wilsuiting om nu toch maar te
bekennen zullen deze duivels niet van mij horen. Ik ben op het punt van in zwijm
te vallen; maar dat wil ik niet. Ik tracht te tellen; maar ik kan mijn gedachten
niet meer concentreren. Vager en vager wordt de herinnering. Ik heb opeens een
soort van droomvoorstelling: ik stap op de electrische tram; Herr Rudolf is de
conducteur, hij noodt mij uit om in te stappen. Dan zie ik een grote zeepbel, die
al maar groter wordt met snel draaiende kleuren. Vurige tongen trachten mij te
verzengen - ik hoor een trambelletje, dan opeens een klap - wèg is mijn
herinnering!

Wanneer ik weer bij mijn positieven kom, zit ik luid te schreeuwen. Ik ontdek,
dat men mij ruggelings geboeid over de verwarmingsradiator heeft gelegd.
Hierdoor ontstaan lelijke brandwonden, welke zware littekens hebbennagelaten.

Weer hoor ik die wrede stem: bekennen of ... Ik geef echter geen antwoord.
Dan word ik in een hoek getrapt en begint het spelletje opnieuw. Terwijl ik helse
pijnen moet doorstaan, voel ik mijn denken weer wegglijden naar het niets. De
wand draait voor mijn ogen. Ik geraak in een toestand van gevoelloosheid; de
droomtoestand treedt weer op - ik zie mezelf thuis zitten. De jongens van de
KP zitten welgemoed om me heen. Henk en Corrie zingen hunlievelingsversje:
'Het hutje bij de zee'. Mijn vrouw zit te breien, de kinderen slapen rustig. Dan
komt weer dat vreselijke ontwaken boven de hete radiator. Ik voel dat ik niet
meer staan kan. Hebben de sadisten mij de benen gebroken? Dan heb ik de
ontzettende gewaarwording, dat ik gedeeltelijk verlamd ben. Dus dat is nu het
duivelse plan, de mens systematisch lichamelijk te breken of te vermoorden. Ik
houd met stoïcij nse koppigheid vol van niets af te weten.

Dan wordt er een ander spelletje bedacht. De slang, die nog steeds op de
waterleiding zit, wordt mij van achteren ingebracht. Een zogenaamde darmspoe-
ling. Eerst gaat het langzaam, maar dan wordt de druk opgevoerd en het water
in mijn lichaam opgespoten. Ik heb weldra het gevoel dat ik zal barsten. Mijn
buik zet zich op. Met ontzetting neem ik dit waar, want mijn gedachten functie-
neren op dat ogenblik goed. Ik denk opeens, dat de beestmensen, die mij dit
aandoen, toch rechtstreeks van de duivel moeten afstammen. Dit addergebroed
kan niet door God geschapen zijn.

Ik voel mij onpasselijk worden en ga overgeven. Wat anders de natuurlijke
weg volgt, komt nu naar boven en moet over de tong weggewerkt worden.
Wanneer de pijnen te erg worden, komt de weldadige bewustelooshe;d mij
verlossen. De slang wordt verwijderd en na een poos ga ik er weer als een mens
uitzien. Of ik thans bekennen wil? Neen en nogmaals neen. Eerst moeten de
vrienden in veiligheid. Hopelijk is de kwelling eerder afgelopen en zal de dood
het geheim wegnemen. Ik voel dat het niet lang meer zal duren; op een dergelijke
mishandeling moet de dood volgen. Maar dan begint de slaan- en schoppartij
opnieuw. Met een opgelopen gezicht, vol builen en bulten word ik naar beneden
gesmeten. Daar zie ik het rattengezicht weer voor mij. Als ik tracht de handen te
vouwen en te bidden, bijt de kerkhofsrat mij toe: 'Wahnsinn, Menschf- dieReligion!
Da is! kein Gott. Sie mussen die Wahrheit sagen und dann kommen Sie wieder nach
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