
'TODESKANDIDATEN' - NOORD-HOLLAND EN UTRECHT

dus waarschijnlijk dat de SD-terreur alleen al in Noord-Holland en
Utrecht een kleine vijfhonderd mensenlevens heeft gevergd.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat na een aanslag op een spoorbaan
meestal vijf Todeskandidaten werden gefusilleerd (maar op 15 april in St.
Pancras dus twintig) en na het liquideren van een 'foute' politieman of
van een Landwachter eerst vijf, vervolgens tien, tenslotte vijftien. Na
aanslagen op individuele Duitse militairen werden meestal tien Todes-
kandidaten doodgeschoten, de liquidatie van de SD'er Wehner in Am-
sterdam leidde er toe dat aldaar (wij komen er straks nog op terug) medio
maart zes-en-dertig Todeskandidaten het leven verloren. Opmerkelijk is
dat op het liquideren van V-Männer (daarover meer in een volgend
hoofdstuk) door de SD de gewoonte getrouw niet werd gereageerd.

*

Gelijk reeds vermeld, vond het doodschieten van de Todeskandidaten (dat
was een algemeen gevolgde regel) aan de openbare weg plaats. Een enkele
maal werden de namen der gefusilleerden en werd de reden van de
represaille op aanplakbiljetten of in de plaatselijke pers bekendgemaakt,
maar dat gebeurde steeds pas nadat het executiepeloton zijn werk had
gedaan. Bij die executies waren soms mannen van de Ordnungspolizei
aanwezig om nabijwonende personen uit hun woningen te halen en
voorbijgangers aan te houden - die moesten dan toeschouwer zijn. Dat
die toeschouwers diep werden geschokt, spreekt vanzelf - ja de dwang
die op hen werd uitgeoefend om te blijven kijken terwijl landgenoten
in wie men zonder uitzondering verzetsstrijders zag, werden doodge-
schoten, trof hen als een onuitsprekelijk stuitende vorm van barbarij.

Bij 'Rozenoord' aan de Amstel kon een Amsterdammer, F. Hendrikx,
directeur van een nabijgelegen tennispark, telkens weer zien, hoe 'de
methodisch gründlich genomen maatregelen' werden getroffen die, zo
schreef hij, 'aan het op te voeren drama een ongestoord en vlot verloop
zouden verzekeren.' De eerste overvalwagens kwamen aanrijden, een 9
grote groep mannen van de Ordnungspolizei verspreidde zich met de
wapens schietklaar -

'Een stilte volgde dan als een somber voorteken van een naderend onheil,
alleen nu en dan onderbroken door schel en bars geschreeuwde commando's.

Het verkeer langs de weg was door een afzetting opgehouden en het wachten
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