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ser ... die moest uitvallen, wilde zo graag aan dit heldenfeit meewerken, dat hij
permissie kreeg om met twee anderen op een man te schieten. Telkens moesten
de volgende vijf slachtoffers hun gedode voorgangers netjes in een rij op de rug
leggen: 'Ordnung muss sein!'

Bij de derde groep was een jongeman die niet in de rij durfde te staan; hij
mocht zich voorover op de grond werpen, waar hij een nekschot ontving. Heel
anders reageerde, volgens burgemeester Jonker, Lau Hulshof. Ongebroken, fier
rechtop, bemoedigde hij de anderen door te zeggen: 'Wij steken 't hoofd omhoog
en zullen d'eerkroon dragen.'

... Toen het beulswerk geklaard was, gaf Albrecht de burgemeester een heftige
uitbrander. Bovendien gelastte hij dat de lijken nog 24 uur moesten blijven
liggen; vervolgens mochten ze begraven worden onder leiding van predikanten,
maar daarbij mocht geen gereformeerde dominee het woord voeren. Toen
begaven de helden zich naar het kwartier van de Crenzsthutz, waar ze op jenever
werden onthaald."

Nadien liet de SD uit Leeuwarden op 8 maart bij Franeker vijf
Todeskandidaten doodschieten wegens een aanslag op een boerendochter
die tolk was bij de SD, op 7 april in Makkum zes wegens allerlei illegale
activiteit en op II april bij Dronrijp elf (onder hen drie broers) wegens
sabotage aan een spoorweg en aan een brug over het van Harinxma-
kanaal. Bij deze laatste executie (er werden toen ook een SS'er en een
V-Mann uit Den Haag doodgeschoten"), waarbij in totaal veertien slacht-
offers hadden moeten vallen, was er één overlevende, Gerard de Jong.
Hij heeft in april '48 aan een verslaggever van Anep-Aneta en, uitgebrei-
der, in april '60 aan een van De Telegraafzijn herinneringen verteld. 'In
overvalwagens', aldus dit laatste verslag",

'onder bewaking van twintig zwaar gewapende mannen ging 't Leeuwarden uit,
richting Harlingen. Even vonkte bij mij de hoop dat wij ... naar Holland zouden
gaan, maar bij Dronrijp werd ... deze hoop de bodem ingeslagen, want de colonne
draaide van de hoofdweg af en even later stonden wij voor de geopende brug
over het van Harinxmakanaal. ... Hier werd gestopt en wij moesten de wagens
verlaten .

. . . De zon stond stralend aan de strakblauwe hemel en boven ons hoorden
wij het brommerige gezang van de Geallieerde vliegtuigen. Stil in mijn hart bad
ik om bescherming van deze Tommies. Ook de SD'ers hadden de vliegtuigen in
de gaten en kregen plotseling veel haast. Wij werden de dijk afgeranseld en rond
ons werd een kring van mitrailleurs opgesteld. Tegen de oever van het kanaal
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