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stelden zich acht man op met de karabijn in de aanslag en uit ons midden werden
acht man als eerste groep voor het peloton gesleurd.

Een mist van razende woede kwam voor mijn ogen. Als schapen werden deze
mensen naar de slachtplaats geleid en ik vroeg mij af of wij nu met ons allen
geen poging konden doen om als één man naar het water te rennen en daar in
te duiken, alles liever dan zo lijdzaam door deze bende te worden neergeschoten.
Maar de aanblik van het tafereel verlamde mijn spieren en ik kon mij niet
bewegen .

. . . Vóór mij hieven de moordenaars hun wapens op, richtten en er klonken
korte knallen. Acht mensen in de kracht van hun leven sloegen achterover tegen
de grond. Een van hen richtte zich weer op als een tijger in een woedende aanval
op zijn moordenaar, maar enkele nieuwe knallen maakten een eind aan zijn
stuipachtig verweer.

Onwezenlijk lagen deze lijken in het gras, maar of de dood zichzelf niet
vertrouwde, gingen zijn handlangers langs elk slachtoffer om het een genadeschot
door de hersenen te geven. Ik voelde mij misselijk en zag en dacht niets meer.

Enkele harde slagen brachten mij tot de werkelijkheid terug, het was mijn
beurt, tezamen met vijf anderen ... zag ik even later de dood in de ogen. Mijn
blik zwierf nog eenmaalover het water, over het vlakke Friese land en daarna
zag ik een gezicht dat mij aanloerde langs de loop van een karabijn.

Wat mijn hersens deden weet ik niet meer, ik kon niet meer denken of ik
dacht aan alles tegelijk, het was als een benauwde droom en ik hoopte nog slechts
wakker te kunnen schrikken.

Een scherp commando ... een vreselijke knal en een harde klap tegen mijn
schouder maakten mij wakker; ik zag de mannen naast mij vallen als tinnen
soldaten of als stenen standbeelden, die van hun voetstuk worden gestoten. Ik
besefte echter direct dat ik niet dood was, dit kon de dood niet zijn.

Als in een reflexbeweging liet ik mij vallen, sloeg een halve slag om en drukte
mijn gezicht in het klamme gras. Een stekende pijn in mijn schouder deed mij
ineenkrimpen van pijn, maar ik besefte dat elke beweging mij zou verraden en
dat ik een kans zou hebben als ik mij dood hield.

Maar toen overviel mij de gedachte aan het nekschot, ik zweette van angst.
Ik hoorde rauwe bevelen schreeuwen en laarzen stampen en verwachtte elk

ogenblik het laatste schot. Maar hoog boven mij in de lucht hoorde ik het
machtige motorlied van de Tommies ; de moordenaars blijkbaar ook, want ze
kregen steeds meer haast. Ik hoorde een paar van hen nader komen en hoorde ze
zeggen: 'Tot ... tot'. Ze onderzochten hun slachtoffers, maar er kwam geen
genadeschot, mogelijk waren ze bang zichzelf door hun geschiet aan de Tommies
te verraden.

Eindelijk was de beurt aan mij, een paar ruwe handen rolden mij om - 'Tot',
zeiden de kerels en verdwenen haastig achter hun trawanten aan, die waarschijn-
lijkal in de auto's waren gestapt. Even later sloegen de automotoren aan en hoorde
ik hen wegrijden. Het werd stil om mij heen, zelfs de Tommieswaren verdwenen.

Nog durfde ik mijn ogen niet op te slaan en steeds stiller scheen het om mij


