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heen te worden. Was ik toch dood? Neen, de pijn in mijn arm werd heviger.
Plotseling beving mij weer een nieuwe angst: als ik daar bleef liggen, zouden ze
straks terugkomen om de lijken op te halen en mij met hen levend te gaan
begraven? Ik moest weg, weg, maar hoe, zouden ze mij niet zien?

Juist was ik van plan een poging tot ontsnappen te ondernemen en alles te
riskeren, toen ik voetstappen hoorde. Zachtjes werd ik bij de arm gepakt, een
stem fluisterde dat het goed volk was en ik opende mijn ogen. Vóór mij bukte zich
een man in overall, hij gespte zijn riem los en begon mijn arm af te binden.

Vanaf de melkfabriek van Dronrijp had mijn redder het gehele drama daar
onder aan die dijk gezien en toen de beulen waren weggetrokken, had hij
beweging gezien tussen de lijken. Ondanks waarschuwingen van anderen was
hij op de onheilsplaats afgegaan.

Plotseling verscheen er een man op de dijk en mijn helper vluchtte, maar
gelukkig was het loos alarm en keerde hij spoedig naar mij terug. Terwijl hij nog
met mij bezig was, verscheen plotseling boven de brugleuning een Duitse
uniformpet. De schrik moet ons beiden om het hart zijn geslagen. Maar de man
onder de pet mompelde 'Schioeine' en wij begrepen dat van hem geen gevaar te
duchten was. Het was een Duitser in Wehrmacht-uniform, een schipper op een
aardappelboot, hij heeft alles wat er na die tijd met mij gebeurde geweten, maar
moest blijkbaar niets van die Nazi-beulen hebben.

Mijn redder onderzocht alle slachtoffers, maar kon voor hen niets meer doen.
De inspanning en de pijn waren voor mij te zwaar geweest errhet werd schemerig
voor mijn ogen; ik zag mijn kameraden, die daar zo onnatuurlijk dooreen lagen
en toen werd alles zwart voor mijn ogen.

Ik kwam weer bij toen men mij wat water in de mond goot. Ik voelde dat ik
op een ladder lag en naar een bootje werd gedragen. Naar de overkant ermee en
op een klein boerderijtje vond ik een liefderijk onderdak. AI spoedig kwamen
de wijkzuster en de dokter en kon mijn arm behoorlijk worden verbonden.

Helden waren deze mensen, want mijn verdwijning kon nooit lang onbemerkt
blijven. Al gauw kregen wij dan ook bericht dat er reeds naar mij werd gezocht.
De avond viel en het huis waarin ik verbleef, was veel te dicht bij de plaats van
het onheil. Ik moest weg en er werd besloten, dat ik onderdak zou zoeken bij
het gemaal, midden in de uitgestrekte landen. Toen het goed donker was, ging
ik op weg. 'Langs het water', hadden ze me gezegd, dan kwam ik er vanzelf. Maar
het was aardedonker, en al gauw raakte ik het spoor bijster, vallend in greppels
en over molshopen, mijn linkerarm als een lamme vlerk steunend, zocht ik mijn
weg op goed geluk af. Mijn kleren hadden mijn helpers in het kanaallaten zakken
en ik had oude boerenkleren aangekregen.

Eindelijk zag ik de donkere contouren van het gemaal voor mij opdoemen.
Hier vond ik een liefderijk onderdak bij een paar oude vriendelijke mensen, bij
wie reeds twee onderduikers een onderdak hadden gevonden.

Maar veilig was het ook hier niet. Mannen van de verzetsbeweging kwamen
mij de andere dag halen, en op een aardappelwagen werd ik naar de aardappel-
meelfabriek gereden waar de bedrijfsleider mij in zijn woning verborg.'

406


