
TERREUR

Niet alle Haagse RVV'ers zagen Brinkman als een betrouwbare figuur.
Een hunner schreef begin oktober een briefje van maar één zin aan de
leiding van de RVV in Amsterdam: 'Albert Brinkman vroeger wonende
Zuider Amstellaan', thans wonende Noordeinde 10 A Den Haag telef.
110453 zegt brigadecommandant RVV te zijn, doch wordt hier be-
schouwd als niet te deugen." Het briefje belandde bij Gerben Wagenaar
die een van de naaste medewerkers van Thijssen om inlichtingen vroeg.
Die inlichtingen waren gunstig, zij het dat het korte tijd later tot een
scherp conflict kwam, toen Brinkman na de arrestatie van de leider van
de Leidse brigade van de RVV, 'Rudi', geheel eigenmachtig een nieuwe
commandant voor die brigade benoemde. Op 20 oktober zond een
Leidenaar, de communist 'Nico", 'in vliegende haast' de volgende waar-
schuwing tegen 'Ab van Straten' naar Amsterdam:

'Ik zou graag enig bericht ontvangen over een zekere van Straten comm[ andant]
RVV Den Haag. Deze uiterst reactionaire figuur heeft het voor elkaar gekregen
reeds enige malen de hele boel in gevaar te brengen door zijn verregaande
nonchalance. Hoofdkwartierenmet telefoons, waar de bezoekers onthaald wor-
den op borrels. Er wordt met overgrote onvoorzichtigheid met namen en adressen
gewerkt. Het is meer dan ontstellend. Deze knaap heeft na de arr[estatie] van Rudi
het bevel in Leiden achter de rug van de door R[udi] aangestelde personen op
zich genomen. Gevolg was, dat hij de zo zorgvuldig opgebouwde samenwerking
met OD en LO totaal kapot heeft gemaakt door het aanstellen van een onmogelijk
persoon als Comm[andant] van de RVV. Alle wapens die tot nu toe behoorlijk
over deze drie groepen, waarin de C[ommunistische] P[artij] in de RVV goede
invloed had, waren verdeeld, zijn nu aan de OD getrokken. Gevolgen laten zich
niet moeilijk raden. Deze heer bedient zich overigens van personen die niet ten
onrechte door velen gewantrouwd worden. Ikzelfheb in geen enkelopzicht nauw
contact met de RVV hier, maar ben eenvoudig van de achterwacht door het
buitengewoon onvoorzichtig optreden volledig op de hoogte met vele namen,
adressen en andere zaken die strikt geheim hadden moeten blijven. Overigens is
het nog nooit zo'n grote rotzooi geweest als nu .

. . . Deze van Straten gedraagt zich ... hoogst gevaarlijk, op illegaal en op
politiek gebied. Er is voor zijn reactionair drijven geen enkel tegenwicht nu Rudi
weg is. We zijn totaal aan de wolven overgeleverd."

Voorzover bekend, bleef Thijssen (hij werd op 8 november gearres-
teerd) Brinkman vertrouwen. Wagenaar, die van eind november af met

1 In Amsterdam; thans: Rooseveltlaan. 2 Brief 5 okt.1944 van 'van der Steen' (RVV,
I g). 'Brief, 20 okt. 1944, van 'Nice' aan 'B. Kl.' (vermoedelijk: 'Beste Klaas') (a.v.).
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