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Eind '43 vroeg Haakman aan Müller of hij de lijst mocht inzien van
vooraanstaande Hagenaars die bij een Geallieerde invasie van West-
Europa als gijzelaars zouden worden opgepakt (dat oppakken is niet
doorgegaan). Müller willigde zijn verzoek in; 'ik begreep', verklaarde
Müller in '46, 'dat Haakman de personen die hem bekend waren en op
de lijst voorkwamen, wilde waarschuwen." Müller had tegen die dienst-
verlening geen bezwaar; ten huize van Haakman die in Den Haag
woonde, kreeg hij te eten en te drinken wat zijn hart begeerde en alles
wat hij en wat collega's nodig hadden om hun bestaan op te vrolijken,
sterke drank en sigaretten in de eerste plaats, werd hun door Haakman
kosteloos verstrekt. Bij wijze van contraprestatie vroeg Haakman dan ook
wel om het vrijlaten van gevangenen of om het opleggen van lichtere
straffen dan met de geldende regels in overeenstemming was. Dat streven
had in een aantal gevallen succes (Haakman was via Müller in contact
gekomen met functionarissen van Abteilung IV, onder wie Schreieder, en
ook met Frank) en dat feit raakte in Den Haag in tamelijk wijde kring
bekend. Tot personen die hun radiotoestel wilden behouden of een
vergunning wilden hebben om's nachts buitenshuis te zijn maar ook
wel tot diegenen van wie relaties door de SD waren opgepakt of die
vreesden zelf gearresteerd te worden, drong door: 'Wend je tot Haakman
en de zaak komt in orde' - wie dat deden, werden inderdaad in menig
geval geholpen.

Tot hen nu die een beroep op Haakman deden, behoorde in mei '44
Zwolsman die in die tijd diep in allerlei illegaal werk zat.

*

Reinder Zwolsman, dertien jaar jonger dan Haakman, was in 1912 in
Maassluis geboren. Hij doorliep een Rotterdamse hbs, ging op een
kantoor werken, volgde een schriftelijke cursus voor makelaar en vestigde

wist. Haakman had evenwel nagelaten, de Beer te waarschuwen. 'Ik heb ingezien', zei
hij in augustus '45, 'dat dit verzuim een grote fout is geweest, Ik heb van mijn
handelwijze zeer veel wroeging gehad.' (POD-Den Haag: p.v. inz. A.P. (afgesl. 19 jan.
1946), p. 6 (getuige J. Haakman))

De Beer werd naar Westerbork overgebracht en vandaar, aangezien de deportaties
stil stonden (maar dat wist Haakman niet), niet doorgezonden; hij werd dus in
Westerbork bevrijd.

I PRA-Den Haag: p.v. inz. J. Haakman, p. 28 (getuige W. Müller).


