
TERREUR

werd van de spionage verlegd naar de voorbereiding van semi-militaire
actie), Steman was zijn marconist en Zwolsman kon van Paaschen, met
wie hij in contact was gekomen, en Steman op allerlei wijzen bijstaan.

Dolle Dinsdag kwam, 5 september. Eén dag later besloot een SD'er,
de al genoemde Hillesheim, onder te duiken. Hij was Kriminalsekretär
geweest in Düsseldorf en in bezet Nederland medewerker geworden van
Abteilung V van de staf van de BdS welke zich o.m. had toegelegd op de
bestrijding van de zwarte handel. Hij was geen lid van de NSDAP, had
zich van '41 af moeite gegeven, Nederlandse gevangenen vrij te laten,
o.m. op aandrang van de Haagse cineast Henk Alsem, had zich geërgerd
aan de willekeur waarmee het SD-apparaat optrad alsmede aan de cor-
ruptie van verscheidene SD'ers (zelfhad hij overigens ook op veel ruimer
voet geleefd dan met zijn salaris in overeenstemming was) en was er
tenslotte toe overgegaan, een dossier aan te leggen waaruit de misdra-
gingen van een aantal SD'ers, vooral die van Frank, zouden blijken. Een
van de redenen waarom hij op 6 september besloot, Zeist waar hij toen
zijn werk verrichtte, te verlaten, was dat hij vreesde dat de samenstelling
van dat dossier tot zijn superieuren was doorgedrongen. Hij liet zijn
vrouwonderduiken in Zeist en reed per auto naar Den Haag waar hij
zijn intrek nam bij een Nederlandse relatie, zekere Jan de Vries. Die-
zelfde dag nog ontmoette hij toevallig Alsem die hem mee naar huis
nam en hem vervolgens vergezelde naar de woning van de Vries;
Hillesheim gaf daar aan Alsem twee revolvers en een voorraad patronen.
Die paar wapens waren Alsem bijzonder welkom want deze had zich in
de opgewonden sfeer die zich omstreeks Dolle Dinsdag had ontwikkeld,
in het hoofd gezet om met een eigen verzetsgroep waaraan hij de naam
'Korps Admiraal Doorman' had gegeven (genoemd dus naar de in de Slag
in de Javazee omgekomen schout-bij-nacht Karel Doorman), tot actie
over te gaan in het Haagse regeringscentrum waar de bureaus van het
Reichsleommissariat en van de SD gevestigd waren. Alsem nam aan dat hij
daar wapenvoorraden zou kunnen aantreffen welke verder optreden
mogelijk zouden maken en zijn vertrouwen in het welslagen van zijn
actie en in de spoedige komst der Geallieerde bevrijders was zo groot
dat hij naam- en adreslijsten liet aanleggen van de vrijwilligers voor zijn
'Korps', onder wie zich talrijke middelbaar scholieren bevonden.

Mededelingen omtrent Alsems activiteit drongen door tot Zwolsman
en tot leidende figuren van de Haagse OD en van andere illegale groepen.
Zij beschouwden Alsem als een fantast en vreesden niet ten onrechte dat
een bestorming van de bureaus van het Reichskommissariat en van de SD
tot een bloedbad zou leiden, wellicht ook tot zware represailles; zij
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