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besloten Alsem van zijn bewegingsvrijheid te beroven. Dat vernam
Alsem - op 9 september dook hij onder bij een mejuffrouw Pigeaud,
maar niet dan nadat hij een aantal naam- en adreslijsten van zijn 'Korps
Admiraal Doorman' overhandigd had aan zijn z.g. adjudant. Twee dagen
later, II september, verschenen ten huize van mej. Pigeaud opeens
Hillesheim en diens uit Zeist overgekomen vrouw, beiden hoogst ner-
veus; zij hadden gehoord dat het onderduikadres bij Jan de Vries was
verraden en zij moesten nu elders onderduiken. In het telefoonboek
zocht Hillesheim het adres op van een hem bekende eigenaar van een
Haagse stoomwasserij ; per fiets begaven hij en zijn vrouw zich daarheen.

De afwezigheid van Hillesheim zal wel vrij spoedig tot andere SD'ers
zijn doorgedrongen en zij wisten voldoende van hem af om aan te nemen
dat hij eerder ondergedoken was dan spoorloos verdwenen door enige
actie van de Nederlandse illegaliteit. In de bewogen septemberweken
kwamen zij niet aan een systematische opsporing toe maar toen zich na
het terugtrekken van de Airbornes uit Oosterbeek de situatie benoorden
de rivieren had gestabiliseerd en het SD-apparaat in Den Haag weer op
volle toeren ging draaien, werd besloten, alle moeite te doen om Hil-
lesheim in handen te krijgen. Vermoed werd dat deze in ofbij Den Haag
een schuilplaats had gevonden - Frank kreeg de leiding van de opspo-
ringsactie en wanneer het juist is dat deze wist dat Hillesheim vooral
voor hèm bezwarende gegevens had verzameld, kan men zich indenken
dat hij zich grote moeite wilde geven om Hillesheim te vinden. Maar
hoe?

Tegen Haakman zei Frank dat het zijn voornemen was, het 'Korps
Admiraal Doorman' alsnog op te rollen; daarbij wekte hij de indruk dat
Alsems z.g. adjudant, die tevoren allerlei SD-contacten had gehad, de
door hem ontvangen naam- en adreslijsten aan de SD had overhandigd.
Haakman vertelde dat aan Zwolsman, Zwolsman vroeg of niet iets kon
worden gedaan om het oprollen van het 'Korps Admiraal Doorman' te
voorkomen, Haakman kwam enkele dagen later met de mededeling terug
dat Frank bereid was, actie achterwege te laten als hij hulp ontving bij
het opsporen van Hillesheim - en Zwolsman besefte dat hij daarmee
voor een moreel probleem was geplaatst dat overleg met anderen vergde.

Zwolsmans contacten met de Haagse illegaliteit hadden zich in die tijd
uitgebreid. Door dr. Hoelen, de directeur van de Ursula-kliniek, was hij
in verbinding gebracht met de door de opperwachtmeester van de ma-
rechaussee J. van Soest geleide Haagse verkeersbrigade van de marechaus-
see en toen de Wehrmacht alle vervoermiddelen van de marechaussee in
beslag nam, had Zwolsman via Haakman bereikt dat de Haagse verkeers-


