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brigade één personen- en één vrachtauto mocht behouden. Zwolsmans
bedoeling was, die vervoermiddelen te gebruiken voor illegale doel-
einden - zij konden bijvoorbeeld diensten bewijzen bij het transport van
door van Paaschen aan te vragen en door het BBO te droppen wapens,
maar ook voor het vervoer van leidende figuren uit de illegaliteit. In Den
Haag behoorde daartoe A. van Velsen, die begin '43 samen met o.m. L.
Neher het Nationaal Comité van Verzet had opgericht. Zwolsman kon
er van eind september af zorg voor dragen dat van Velsen, als hij voor
besprekingen in Amsterdam moest zijn, heen en terug kon rijden in zijn
eigen auto of in de personenauto van de Haagse verkeersbrigade.

Van Velsen was het met wie Zwolsman op advies van dr. Hoelen de
vraag besprak of het verantwoord was, de SD te helpen bij het opsporen
van Hillesheim. Van Velsen meende van wel, indien althans vast zou
komen te staan dat Hillesheim het niet waard was dat men zich grote
moeite gaf om hem te beschermen en daarvoor ook grote risico's te
aanvaarden. Enkele Haagse OD'ers gingen nadere gegevens over Hilles-
heim verzamelen - die gegevens, haastig bijeengebracht (Hillesheim
werd er in afgeschilderd als een duitendief die niets op het Naziregime
tegen had) waren negatief en na er kennis van te hebben genomen, had
van Velsen er geen bezwaar tegen dat aan de SD de gevraagde dienst
werd verleend. Hij meende evenwel dat daarbij drie voorwaarden moes-
ten worden gesteld: actie tegen het 'Korps Admiraal Doorman' moest
achterwege blijven, zo ook tegen diegenen die Hillesheim bij zijn
onderduik hadden geholpen en vijf vooraanstaande Nederlanders moes-
ten in vrijheid worden gesteld: prof. mr. B. M. Telders, voorzitter van de
Liberale Staatspartij, Koos Vorrink, voorzitter van de Sociaal-Democra-
tische Arbeiderspartij, ir. J. A. Ringers, algemeen gemachtigde voor de
wederopbouw (deze drie waren opgesloten in het concentratiekamp
Sachsenhausen), dr. H. B.Wiardi Beckman, hoofdredacteur van de bladen
van de Arbeiderspers (opgesloten in het concentratiekamp Dachau) en
prof. mr. E. M. Meijers, de befaamde Leidse jurist (opgesloten in het Z.g.
Altersghetto Theresienstadt). Frank, door Haakman van die voorwaarden
in kennis gesteld, deed weten dat hij de derde niet kon inwilligen (dat
was, zei hij, een zaak van het Reichssicherheitshauptamt), maar hij zegde
toe, de leden van het 'Korps Admiraal Doorman' en Hillesheims helpers
ongemoeid te zullen laten. Aan die toezegging heeft hij zich gehouden,
maar wij tekenen daarbij aan dat wij er geenszins van overtuigd zijn dat
de SD voldoende gegevens bezat om, als hij dat wenste,' tegen het 'Korps
Admiraal Doorman' op te treden en dat van Velsen en Zwolsman
natuurlijk geen zekerheid hadden dat Frank zijn toezegging zou nako-


