
DE ZAAK - HILLESHEIM

men. Zeker was slechts één ding: dat het Hillesheim het leven zou kosten
als hij aan de SD in handen werd gespeeld.

Hoe hem te vinden?
Zwolsman vermoedde dat Alsem Hillesheims onderduikadres kende,

maar Alsem was zelf ondergedoken, niet meer bij mej. Pigeaud doch op
een tweede onderduikadres. Op 18 oktober kreeg Zwolsman reden om
aan te nemen dat een Hagenaar, zekere Scheffer, dat tweede onder-
duikadres kende. De man werd onmiddellijk naar het bureau van de
verkeersgroep van de marechaussee overgebracht en nadat hem was
uitgelegd dat het niet om Alsem ging maar om het opsporen van een
SD'er, zei hij waar men Alsem kon vinden. Zwolsman Iiet.deze laatste
onmiddellijk door de marechaussee arresteren en naar hun bureau over-
brengen. Alsem werd er onder sterke druk geplaatst om het onderduik-
adres van Hillesheim mee te delen. Na lang aarzelen gaf hij dat adres (bij
de stoomwasserij-eigenaar) prijs; hij werd vervolgens boven in het
bureau opgesloten. Haakman, inmiddels verschenen, belde Frank op
- spoedig was deze ter plaatse, samen met enkele leden van zijn Sender-
kommando. Twee marechaussees vergezelden Frank vervolgens naar het
huis van de stoomwasserij-eigenaar. Deze vertelde dat Hillesheim ver-
trokken was naar een derde onderduikadres en zei waar dat was. Hilles-
heim was er niet te vinden en toen de heer des huizes thuiskwam, bleek
deze zo dronken te zijn dat hij niet gehoord kon worden. Hij werd
meegenomen naar het bureau van de verkeersgroep - men was geen stap
verder. Haakman stelde toen voor dat hij op Alsems eerste onderduik-
adres, bij mej. Pigeaud dus, huiszoeking zou doen. Dat leek Frank een
goed denkbeeld maar voordat Haakman ter plaatse was, waren Zwolsman
en een marechaussee er reeds en volgens hen troffen zij er allerlei
gevaarlijke stukken aan: ledenlijsten van het 'Korps Admiraal Doorman'
en illegale correspondentie, 'ook', aldus later een van Zwolsmans advo-
caten, 'allerlei particuliere stukken waaruit bleek dat dit onderduikadres
van Alsem gefrequenteerd werd door de SD'er Wenzky' 1 (de chef van
Abteilung V van de staf van de BdS) en een andere Rijksduitser. Zwolsman
en de marechaussee lieten dat materiaal verdwijnen en keerden evenals
Haakman naar het bureau van de verkeersgroep terug. Toen daar de derde
onderduikbaas van Hillesheim zijn roes had uitgeslapen, deelde hij mee
waar zich in zijn huis de schuilplaats bevond waarin, naar hij aannam,
Hillesheim en zijn vrouw nog steeds verborgen zaten.
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