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Inderdaad, in die schuilplaats werden beiden gevonden. Hillesheims
vrouw werd naar het Frauenkonzentrationslager Ravensbrück getranspor-
teerd (zij overleefde de oorlog), Hillesheim-zelf werd een week later
door een SS- und Polizeigericht ter dood veroordeeld en begin december
opgehangen. I

*

De SD in het algemeen en Frank in het bijzonder vonden dat Haakman
en Zwolsman de aan hen gevraagde dienst uitstekend hadden verricht.
Zwolsman kreeg papieren waaruit bleek dat hij voor de SD werkte en
met verlof van de SD met zijn eigen auto mocht blijven rijden. Via
Haakman bereikte hij in die tijd dat een van de naaste jeugdige mede-
werkers van van Velsen, mr. A. J. Andrée Wiltens, die in Utrecht gevang-
en zat, vrij kwam. Andrée Wiltens in zijn auto ophalend, nam Zwols-
man, die door opperwachtmeester van Soest vergezeld was, enkele ge-
vangenen van de Nederlandse justitie mee die van Den Haag naar Utrecht
moesten worden overgebracht. Zoiets kwam vaker voor: bij de uitvoering
van acties welke voor de illegaliteit van belang waren, bewees Zwolsman

1 Alsem kon op 19 oktober naar zijn onderduikadres teruggaan. Daar werd hij eind
oktober vandaan gehaald door Zwolsman, begeleid door een marechaussee, die Alsem
naar een katholiek krankzinnigengesticht overbracht waar hij hem liet opsluiten. Toen
tot Alsem die beloofd had dat hij er zou blijven, doordrong dat hij voor onbepaalde
tijd werd vastgehouden, trachtte hij via een verpleger aan wie hij zei dat hij de chef
was van de Haagse illegaliteit, verbinding te krijgen met de buitenwereld. 'Nadat ik
uitverteld was, zei hij' (d.w.z. de verpleger), aldus Alsem een klein jaar later: "Kijk
eens, meneer, twee cellen verder ligt God de Vader, weer twee cellen verder liggen
de Paus en de Keizer van China, verder hebben we nog twee Napoleonnen en nu wilt
u mij wijs maken dat u de commandant van de ondergrondse bent! Hoe krijgt u me
zo gek!" (Militaire politie, Den Haag: Rapport, 26 sept. 1945, betr. mededelingen van
H. M. A. Alsem, p. 37 (Doe 1-27A, a-I))

Op I december vluchtte Alsem uit het katholieke gesticht. Zwolsman kwam er
achter waar hij zich bevond en bracht hem onder bedreiging met een revolver naar
het gesticht terug. Daar kreeg Alsem enkele dagen later bezoek van Zwolsman, een
marechaussee, van Velsen en een van diens medewerkers. Van Velsen zei hem, aldus
Alsem, 'dat zij niet meer wilden dat ik naar buiten optrad en aangezien zij wisten dat
ik mij van deze bevelen niets zou aantrekken, hadden zij mij bij voorbaat maar
geïnterneerd.' (a.v., p. 39). Enkele weken later kwam Zwolsman daaraan in het bijzijn
van dr. Haelen nog toevoegen dat Alsem, wanneer hij pogingen in het werk zou
stellen om contact te krijgen met de buitenwereld, aan de SD zou worden uitgeleverd.
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