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anderzijds van Velsen en andere vooraanstaanden uit de illegaliteit - op
die besprekingen komen wij aanstonds terug, wij willen eerst ons relaas
met betrekking tot Zwolsman en Haakman afronden.

Zij bleven in de maandenjanuari t.e.m. april in nauwonderling contact
staan. Het waren maanden waarin de illegaliteit in vrijwel het gehele
bezette gebied met zekere regelmaat overging tot het plegen van over-
vallen bij beruchte zwarthandelaren en bij boeren van wie zij wist dat
zij aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen hadden opgeslagen. Ook
Zwolsman ging van begin maart' 45 af dit soort overvallen organiseren,
met dien verstande dat hij er steun bij kreeg van de SD welke immers
ook de bestrijding van de zwarte handel als officiële taak had. Was tot
Zwolsman doorgedrongen dat op bepaalde adressen clandestiene voor-
raden te vinden waren (hij kreeg zijn inlichtingen van de marechaussee),
dan ging hij die voorraden, gedekt door door de SD afgegeven vervoer-
bewijzen, ophalen met steun van de marechaussee. Dit soort overvallen
uitvoerend, zeiden Zwolsman en de marechaussees dat zij namens de SD
optraden en van datgene wat zij in beslag namen, ging een deel naar de
SD toe. Vermelding verdient intussen dat in het kader van de acties met
de vrachtauto van de marechaussee ook wel door het BBO afgeworpen,
voor de Binnenlandse Strijdkrachten bestemde wapens opgehaald en naar
Wassenaar getransporteerd werden (daar werden zij in de Ursula-kliniek
verborgen) en dat Zwolsman op 10 maart een geheime agente van het
BBO, mej. B. J. Gemmeke, van Nieuwkoop, waar zij was gedropt, in zijn
auto naar Den Haag vervoerde (alleen doordat hij SD-papieren kon
tonen, kwam hij daarbij bij Leiden een Duitse controlepost door).

Eén overval, begin januari uitgevoerd, had een ander karakter: hij had
de bedoeling, na te gaan of de inmiddels opgehangen SD'er Hillesheim
een deel van zijn vermogen had weggewerkt via een relatie die met een
Joodse vrouw was gehuwd - die relatie was een tijd in het concentra-
tiekamp Vught, diens vrouw in Westerbork opgesloten geweest. Voor
deelneming aan die overval werd Alsem, die met Hillesheim veel contact
had gehad, door Zwolsman opgehaald uit het gesticht waarin hij werd
vastgehouden en naar het bureau van de verkeersgroep overgebracht.
'Hier begon', zo verhaalde Alsem later,

'Zwolsman naar alle kanten te telefoneren ... Onderwijl liepen marechaussees
in en uit, zaten op het schrijfbureau, gingen op stoelen zitten, liepen weer weg,
kwamen weer terug, rookten dure sigaren die op dat moment zeker f 17,50 à f 20
per stuk kostten - vooroorlogse sigaren met bandjes die Zwolsman rijkelijk
uitdeelde.

Ik kon geen goed begrip krijgen over wat zich daar afspeelde; alle fantasie


