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Waarom sprak de door Donner gepresideerde ereraad van 'belangrijke
risico's voor een groot gedeelte der illegaliteit'? Dat is duidelijk: de raad
meende dat van Velsen het gevaar had onderschat dat hij, op het Bin-
nenhof verschijnend, door de SD zou worden gearresteerd - en was het
aan de SD niet toevertrouwd om dan alle gegevens uit hem te persen
waarover hij als een der centrale figuren in het verzet beschikte? Het is
duidelijk dat van Velsen meende dat hij op het vrijgeleide dat de SD
hem, Wellen stein en de beide anderen had verleend, kon vertrouwen
(Wellenstein had voor alle zekerheid een zelfmoordpil in zijn kleding
verstopt). Inderdaad, de SD heeft hen tweemaal laten gaan, de tweede
maal zelfs ondanks het feit dat van Velsen toen een in hoofdzaak
negatieve boodschap had overgebracht. Duidelijk is óók, menen wij, dat
van Velsen meende dat de SD in beginsel niet ongeneigd was tot
terughoudendheid.

Dat het tegendeel het geval was bleek begin maart, toen als represaille
wegens de Z.g. aanslag op Rauter meer dan tweehonderdzestig Neder-
landse gevangenen van het leven werden beroofd.

De zogenaamde aanslag op Rauter

Wij schrijven in de titel van deze paragraaf, zoals wij ook al verscheidene
malen eerder deden, over de zogenaamde aanslag op Rauter; daarmee
bedoelen wij duidelijk te stellen dat de illegale actie waarbij hij zeer
ernstig gewond werd, geenszins de bedoeling had hem uit te schakelen
- hij was niet meer dan een toevallig slachtoffer.

Die actie, uitgevoerd in de nacht van 6 op 7 maart, was het werk van
een Apeldoornse eenheid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Zij be-
schikte niet over een vrachtauto en dat was in het bijzonder hinderlijk
bij de wapentransporten. De groep had, aldus het in 1946 in de Apel-
doornse uitgave Ik draag u op gepubliceerd relaas', 'nog in februari '45
een flinke hoeveelheid wapens in fietstassen en koffers over de voortdu-
rend bewaakte brug naar Deventer moeten brengen. Deze wapens dien-
den voor de hergroepering van de verzetsgroepen in het district Salland.'
De in de nacht van 6 op 7 maart uitgevoerde actie was overigens niet
bedoeld om de wapentransporten onmiddellijk te vergemakkelijken, de
achtergrond was de volgende: de sabotagecommandant van het district-
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