
HULP DOOR DUITSERS

razzia zou worden gehouden. In Schagen deed een Oostenrijkse militair
die bij de Nachrichtentruppen was ingedeeld, aan de plaatselijke illegaliteit
alles weten wat hij uit het Duitse militaire telefoonverkeer had kunnen
aB.eiden. In het Westland werd een Duitse onderofficier, 'Joop', wiens
vader in een concentratiekamp was overleden, 'leverancier', aldus een
plaatselijk relaas,

'van alle gewenste papieren: Fah rbefeh le, Ausu/eise, nachtvergunningen, vrijstel-
lingen van arbeidsinzet en wat niet al, ook blanco formulieren met handtekening
en stempel van de vestingscommandant'. Hij steelt zowaar een stafkaart van de
vesting ... en daarbij levert hij uitvoerige gegevens omtrent de betekenis van
alle tekens op deze kaart ... Dan weer ziet 'Joop' kans, wapenen mee te brengen.
De ene keer zijn het Duitse handgranaten ... een ander maal is het munitie.' 2

In Rotterdam was het de adjudant van de Ortskommandant, een Duitse
baron, die, tot hij tenslotte moest onderduiken, velerlei hulp gaf aan het
verzet - de secretaris van de Kamer van Koophandel, mr. W. F. Lichte-
nauer, kreeg van hem alle gewenste formulieren en stempelafdrukken.
In Utrecht tenslotte ontving de commandant van de plaatselijke BS van
een officier van de Ortskommandantur (een Rijksduitser die vóór de
bezetting werkzaam was geweest in een fabriek te Zeist) regelmatig
inlichtingen over troepenverplaatsingen - zij werden doorgegeven via
een studente die voor de schijn een verhouding met de officier was
aangegaan." Eveneens in Utrecht gaf eenjonge Duitse vrouw (wij kennen
slechts haar voornaam: Luise) die telefoniste was bij de Wehrmachtkom-
mandantut (een hogere instantie dan een Ortskomrnandantur), ook al alles
wat zij te weten kwam, aan het BS-commando door. Toen W. H. Nagel,
een van de medewerkers van de BS-commandant (Strijdend Gedeelte)
in het gewest Utrecht (gewest 8), Luise ontmoette, bleek zij samen te
wonen met een Joodse onderduiker; in de laatste fase van de bezetting
werd zij ingeschakeld in het clandestiene telefoonnet van de Centrale
Inlichtingendienst. 'Een telefoonnummer van onze centrale werd haar',
aldus later Nagel,

'toevertrouwd en als zij in haar centrale in de Kommandantur aan het Domplein
een bericht gehoord had dat wij onverwijld moesten weten, dan wachtte zij tot

I De commandant van de Festung-Hoek van Holland. 2 'Rebel': Het mes op de keel,
p. 92, 99. l Deze officier verleende zijn medewerking in ruil voor een garantie dat
hij na het einde van de oorlog in Nederland mocht blijven wonen; die garantie werd
hem door de plaatselijke BS-commandant verleend.
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