
EXTRA-VOEDSEL VOOR ILLEGALE WERKERS

onregelmatige tijden aan alle medewerkers 'extra-verstrekkingen zoals
zeep, gortmout enz.' en tenslotte waren er 'de bijzondere verstrekkingen,
zoals die van aardappelen, uien enz.' - die bijzondere verstrekkingen
werden 'verleend om de zorg van onze werkers voor het gezin waarin
zij verkeren of, bij zelfstandig wonen, de zorg om een eigen potje te
koken, te verlichten.'

Een overeenkomstige hulp moet ook van andere illegale organisaties
uit aan medewerkers zijn verleend - de uitbreiding van het illegale werk
in de hongerwinter zou zich in de hongerprovincies niet hebben voor-
gedaan als de illegale werkers niet zekere hoeveelheden extra-levens-
middelen hadden ontvangen, zij het dat ook zij zich vaak of steeds
hongerig voelden en ook in illegale milieus al door de kou, waartegen
men zich slecht kon wapenen, veelontbering werd geleden.' Hoe dat
zij, terecht wordt in het gedenkboek van de spionagegroep-'Albrecht' de
algemene opmerking gemaakt dat er 'aan het eind van de bezettingstijd
vrijwel niets meer (was), of de groep moest er zich langs eigen wegen
van voorzien. Ze werd ten leste een maatschappijtje in de ontredderde
maatschappij, want alleen zo kon het werk gaande blijven."

De meeste illegale organisaties moesten in die ontredderde maatschap-
pij óók een beroep doen op de zwarte markt: waar kon men anders
bijvoorbeeld benzine, motorolie, sigaretten, cokes, carbid en accu's vin-

J Of een bepaalde organisatie extra levensmiddelen kon uitreiken, hing in de eerste
plaats af van haar relaties ten plattelande. Die bezaten de LO en de LKP meer dan
andere organisaties, bijvoorbeeld de groep welke in Amsterdam het illegale blad De
Vrije Kunstenaar deed verschijnen. 'Op een vergadering van alle leiders van de
verzetsgroepen (wat een onverantwoordelijk iets overigens!) kregen', schreeflater een
der redacteuren, L. P. J. Braat, 'Jaap Bot' (een collega-redacteur) 'en ik tot onze
verbijstering en verontwaardiging te horen dat andere, niet-linkse verzetsgroepen
volop voedsel kregen. 'Wij krijgen kippen', zei een student met een sterk Gronings
accent. 'Kippen, boter, iedere week.' Voor de mannetjes van De Vrije Kunstenaar was
het lang moeilijk om af en toe een rookworst los te krijgen.' (L. P. J. Braat: Omkranste
hiaten, p. 128).

Voordien had Braat goedgevonden dat in een kamer in zijn huis levensmiddelen
werden opgeslagen voor 'het christelijk studentenverzet' (de niet-tekenaars van de
Vrije Universiteit). 'Op een dag', zo bericht hij, 'reed een verhuiswagen voor, naast
de chauffeur een - agent! Waar ze die opgeduikeld hadden, kwam ik nooit te weten.
Er werd uitgeladen: zakken meel, mandflessen olie, pakken met suiker, tienliterflessen
jenever, dozen echte Engelse sigaretten. Prompt zei de buurt: 'Braat is in de zwarte
handel!' Terwijl ik surrogaat-tabak rookte, staken de heren studenten een 'echte'
sigaret aan en gingen nimmer in op mijn schuchter verzoek, ook iets van al die
heerlijkheden te hebben voor mijn gezin [en] voor onze hulp in de huishouding wier
kinderen hongeroedeem hadden.' (a.v., p. 127-28). 2 Albrecht meldt zich (1945),
p. 37-38.


