
ILLEGAAL WERK

den? Enkele vooraanstaande illegale werkers hadden er evenmin over-
wegend bezwaar tegen om van tijd tot tijd een van de zwarte restaurants
te bezoeken waar men, als men maar voldoende geld had, midden in de
hongerwinter nog uitstekende maaltijden kon krijgen - niet ieder ging
zulk een restaurant zonder gewetensbezwaren binnen. 'Herinner je je
nog, Drees', deed van der Gaag ('Richard') in ' 58 aan zijn mede- Vertrou-
wensman weten,

'dat we eens samen op een morgen uit een vergadering van Vertrouwensmannen
kwamen ... en je zei dat je zo'n honger had. Dat was in die tijd natuurlijk
helemaal geen bijzonderheid, want we hadden altijd honger. Ik heb je toen
overgehaald om eens voor één enkele keer zwart te gaan eten. Ik wist een adres
vlak bij het Vredespaleis en we hebben tegen een afschuwelijke prijs echte
biefstuk met vette jus en flensjes toe gegeten. Maar - de eerlijkheid gebiedt me
te zeggen dat het er bij mij met minder gewetenswroeging inging dan bij jou.
Ik weet nog dat je zei: 'Richard, dat mogen we eigenlijk niet doen', en dat ik
antwoordde: 'Drees, we moeten op krachten blijven."1

*

Wij hebben zojuist de groep-Rolls Royce aangeduid als 'de koeriers-
dienst van de illegaliteit'. RR was overigens niet alleen een koeriersdienst
maar ook een spionagegroep - spionagegroepen evenwel waren er méér,
maar er was maar één algemene koeriersdienst. Wij spreken van 'alge-
meen' omdat, zoals reeds opgemerkt, menige illegale groep van enige
omvang een eigen verbindingsdienst bezat die uit fletsende koeriersters
bestond - de specifieke functie welke RR in september ging uitoefenen,
was, een verbindingsdienst te onderhouden niet alleen ten behoeve van
zichzelf maar ook van anderen. Die dienst kreeg in de steden die door
het net werden bestreken, vaste bezorg- en afhaaladressen waarvan op
vaste uren koeriersters vertrokken; dezen hadden in de regel de naar
elders over te brengen post onder hun kleren verborgen.

Rolls Royce (die naam werd begin oktober '44 door kolonel Koot aan
de groep gegeven) was oorspronkelijk een groep geweest die, eind '43
ontstaan, inlichtingen over gevangenen inwon ten behoeve van een
aantal, goeddeels uit socialisten bestaande Amsterdamse groepen die

1 J. van der Gaag: Tekst van een bandopname van zijn herinneringen als Vertrou-
wensman, 18 febr. 1958 aan W. Drees toegezonden (Collectie- W. Drees, map '1940
-1945').


