
ILLEGAAL WERK

Een deel van die nieuwsbladen, speciaal bedoeld om er regeringsme-
dedelingen en andere officiële verklaringen in op te nemen, werd aan-
vankelijk door de samenwerking van enkele grote illegale z.g. opiniebla-
den uitgegeven, in een aantal steden onder de titel Oranjebulletin, elders
onder de titel De Vrije Pers. Het eerste Oranjebulletin begon op 4 septem-
ber, daags voor Dolle Dinsdag dus, in Utrecht te verschijnen door de
gemeenschappelijke inspanning van De Geus, Ons Volk en Het Parool
- spoedig verleenden de illegale bladen Je Maintiendrai, Slaet op den
Trommele, Vrij" Nederland, De Waarheid en nog twee kleinere er hun
medewerking aan. Amsterdam kreeg zulk een Oranjebulletin als vrucht
van de samenwerking in eerste instantie van Ons Volk, Het Parool en Vrij"
Nederland en hierbij voegden zich De Geus, De Ploeg, Trouu/ en De Vrije
Katheder. Andere Oranjebulletins begonnen te verschijnen in Alphen aan
den Rijn, Amersfoort, Den Haag (mede voor Delft), Groningen, Hen-
gelo, Hilversum, Leiden en Zeist. In Rotterdam evenwel had de groep
van De Waarheid bezwaar tegen de titel- daar werd het gemeenschappe-
lijke nieuwsblad De Vrije Pers genoemd en diezelfde titel werd gebruikt
in Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden en Zutfen (in het Gooi verscheen
nog een gemeenschappelijk blad dat De Gooise Koerier heette). De ge-
meenschappelijke oplaag van deze door de samenwerking van een aantal
opiniebladen ontstane nieuwsbladen steeg van ca. 120000 tot ca. 220 000

exemplaren. Achtergrond van de samenwerking was de verwachting dat
de bevrijding spoedig zou komen, maar toen deze uitbleef, rezen er
bezwaren: er was verschillende illegale opiniebladen meer aan gelegen,
de eigen identiteit te onderstrepen - zij gingen dus eigen nieuwsbladen
uitgeven of concentreerden al hun krachten op de nieuwsbladen welke
zij al produceerden voordat het tot de gemeenschappelijke uitgaven was
gekomen dan wel terwijl die gemeenschappelijke uitgaven verschenen.
In Amsterdam bijvoorbeeld, waar de Parool-groep op Dolle Dinsdag de
eerste Parool-bulletins had uitgegeven, verliet de groep na enkele weken
het samenwerkingsverband en ook Vrij"Nederland en Trouu/ gingen zich
na enige tijd volledig inzetten voor de eigen nieuwsbladen. Van de
Parool-bulletins verschenen tenslotte in het gehele bezette gebied telkens

Force, maar de verspreiding van dit blad was nogalonregelmatig en het schijnt dat de
'bommen' waarin de exemplaren waren verpakt, menigmaal bij in plaats van boven
de steden werden afgeworpen zodat maar een beperkt aantal exemplaren lezers vond.
De bedoeling was dat die lezers De Vliegende Hol/ander zouden doorgeven maar het
zou ons niet verbazen als dat slechts in weinig gevallen is geschied. Vooral de foto's
die men in het blad kon vinden, werden op prijs gesteld.


