
DE ILLEGALE PERS BEREIDT HAAR VOORTZETTING VOOR

Handelsblad kon worden gedrukt; dat bleek onmogelijk doordat Het
Algemeen Handelsblad alovereenkomsten had getroffen met De Waarheid
en De Volkskrant en er zat dus voor Het Parool niet anders op dan met De
Telegraaf een afspraak te maken welke een civiel-rechtelijk karakter
droeg.'

De zaak kwam er iets anders voor te staan toen het College van
Vertrouwensmannen, optredend namens de regering, in maart besloot
dat drukkerijen welke voor de naoorlogse productie van ex-illegale
bladen nodig zouden zijn, gevorderd zouden worden - het College gaf
toen na vooroverleg in een commissie van vertegenwoordigers van
illegale opiniebladen waarin de beschikbare drukcapaciteit was verdeeld,
machtigingen aan diverse illegale bladen: aan Trouw, dat het dagblad
hoopte te worden van een Protestants-Christelijke Volkspartij, voor het
vorderen van de drukkerij van De Standaard, aan De Waarheid voor het
vorderen van de drukkerij van Het Algemeen Handelsblad in Amsterdam
en van krantendrukkerijen in Den Haag, Rotterdam en Utrecht, en aan
Het Parool voor het vorderen van de drukkerij van De Telegraaf en van
krantendrukkerijen in Den Haag, Schiedam, Leiden, Utrecht en Amers-
foort. 'De leiding van De Telegraaf', aldus weer Meijer,

'(verleende) in deze laatste maanden voor de bevrijding veel medewerking bij
de voorbereiding van onze legale verschijning. Onze technici konden in het
bedrijf poolshoogte nemen en gegevens verzamelen. Mede op verzoek van De
Telegracifhielden wij in de eerste dagen van mei een goed bewapend commando
in een naast De Telegraaf gelegen pand gereed om eventuele wanhoopsdaden der
SS ten opzichte van gebouwen machines te verijdelen."

De Vertrouwensmannen namen nog een initiatief: zij vreesden dat
talrijke illegale bladen, waaronder plaatselijke nieuwsbladen die pas in
de hongerwinter waren gaan verschijnen, na de bevrijding plaatselijke
dagbladen zouden willen worden, en zij gaven derhalve eind april de
regering in overweging, verschijningsverlof slechts te geven aan illegale
bladen welke al vóór Dolle Dinsdag waren uitgekomen; vóór de bevrij-
ding had de regering haar standpunt terzake nog niet bepaald.

I Goedhart schreef in februari '45 aan van Heuven Goedhart dat Het Parool zich van
de heren van de drukkerij Bosch had 'gedistantieerd i.V.m.het feit dat zij zoveel boter
op hun hoofd bleken te hebben, hetgeen ons aanvankelijk helaas niet bekend was.'
(brief, 8 febr. 1945, van F. J. Goedhart aan G. J. van Heuven Goedhart, Enq., punten
j en 0, gestenc. bijl. 84). 2 Brief, 30 jan. 1948, van J. Meijer aan J. Kraayenhof.
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