
ILLEGAAL WERK

Al met al waren het belangrijke besluiten welke door de leiding van
een aantal grote illegale bladen waren genomen en men kon er de
eonsequenties niet van overzien. Men zou dan na de bevrijding wel
zonder levensgevaar aan de slag kunnen gaan maar zou het de dan
verschijnende nieuwe bladen lukken, de wijde kring van sympathisanten
en belangstellenden die tijdens de bezetting was gevormd, om te zetten
in blijvende abonné's? Op redactioneel, technisch, organisatorisch en
financieel gebied leek het ene probleem na het andere te rijzen. Hoe
zouden de omstandigheden bij en onmiddellijk na de bevrijding zijn?
Zou er papier zijn en stroom? Zouden de ex-illegale bladen zich kunnen
handhaven in de concurrentieslag welke vroeg of laat zou ontstaan?
Niemand wist het - het was afwachten.' Trouwens: de bevrijding wàs
er nog niet; de strijd tegen de bezetter ging voort.

Hulp aan onderduikers

Hoeveelonderduikers zijn er in de hongerwinter geweest? Onder 'on-
derduikers' verstaan wij dan hen die permanent of min of meer perma-
nent waren ondergedoken, niet diegenen die slechts voor korte tijd een
ander adres opzochten, zoals op de dagen waarop grote razzia's plaats-
vonden, door tienduizenden mannen werd gedaan. Niet die tijdelijke
onderduikers maar de permanente hadden van meet af aan de illegale
groepen voor grote problemen geplaatst: zij hadden in de eerste plaats
onderduikadressen nodig gehad, voorts valse of 'vermaakte' persoonsbe-
wijzen, dan ook nog (en vooral!) distributiebescheiden en tenslotte moest
soms kostgeld voor hen worden betaald.

Voor Joodse onderduikers was van de zomer van '42 af over het
algemeen gezorgd door kleine groepen, menigmaal door individuele

1 Op één punt was dat afwachten bezwaarlijk: er moest voor de nieuw uit te geven
dagbladen een prijs worden bepaald: een abonnementsprijs per week en een prijs per
nummer. Die prijsbepaling vond midden in de hongerwinter plaats tijdens een korte
ontmoeting van van Norden en J. W. de Pous, die hoofd was van de Trouw-groep in
Amsterdam; beiden hadden economie gestudeerd en hadden dus meer begrip dan
anderen voor de bedrijfseconomische problemen waarmee men na de bevrijding zou
worden geconfronteerd. Zij besloten dat de nieuwe dagbladen per nummer een
dubbeltje zouden kosten en dat voor een weekabonnement een-en-dertig cent zou
worden gevraagd (hetgeen één cent omzetbelasting insloot). Die prijzen werden door
de andere groepen welke nieuwe dagbladen wilden gaan uitgeven, overgenomen.


