
NA HET UITBREKEN VAN DE SPOORWEGSTAKING

voor de voedselvoorziening vooral van het westen des lands (alsook voor
het illegale werk), werd door maar weinigen beseft.

*

Op die grote moeilijkheden was de regering tijdig en uitdrukkelijk
gewezen. Louwes, de directeur-generaal van de voedselvoorziening, had
haar in de zomer van' 44 via de spionagegroepen 'Kees' en 'Packard' doen
weten dat er in het westen des lands slechts geringe voedselvoorraden
lagen, en Six, de chef-staf van de OD, had haar op 12 september door
de aan hem toegevoegde geheime agent Dijckmeester doen seinen dat
de Spoorwegen bij een enigszins lange duurvan de oorlog onontbeerlijk
waren voor de voedselvoorziening. Het besluit dat minister-president
Gerbrandyen de minister van oorlog, van Lidth de Jeude, op 17 septem-
ber hadden genomen (besluit waarbij eerst de z.g.ministers-kwartierrna-
kers en vervolgens de overige ministers zich neerlegden), was gebaseerd
geweest op de verwachting dat de bezetter door de grote Geallieerde
luchtlandingen genoopt zou worden, heel Nederland spoedig te ontrui-
men. Toen tien dagen later bekend werd dat de Britse Airbornes zich uit
Oosterbeek hadden moeten terugtrekken, besefte men dat van die spoe-
dige ontruiming geen sprake zou zijn. Erger nog: de regering werd door
de groep-'Packard' óók ingelicht (de inlichting was van Louwes afkom-
stig) dat de bezetter bij voortzetting van de staking een voedselembargo
voor het westen des lands zou afkondigen. 'Wat moet er geschieden met
de spoorwegstaking?', schreef van Lidth op 28 september in zijn dagboek.
'Hoe wordt die weder opgeheven zonder grote schade voor betrokkenen?
Wachten het oordeel van Shaef af'! - de staking was immers afgekon-
digd, aldus de uitgezonden regeringsinstructie, 'na overleg met het Op-
perbevel' en kon dus zonder nieuwoverleg met dat Opperbevel bezwaar-
lijk opgeheven worden. 'De spoorwegstaking', zo schreef van Lidth op
loktober aan prins Bernhard, 'is voortreffelijk gelukt en heeft, naar ik
verneem, uitnemende diensten bewezen' (inderdaad: de Bahnbeuollmäch-
tigte had twee weken nodig gehad om het spoorwegvervoer ten behoeve
van de Wehrmacht weer enigermate op gang te brengen). 'Maar als de
legerleiding verklaart dat deze geen militair belang meer heeft, dient aan
de liquidatie te worden gedacht en die is nog niet zo eenvoudig."

1 Van Lidth: 'Dagboek', 28 sept. 1944. 2 Brief, I okt. 1944, van van Lidth aan prins
Bernhard (map: 'Stukken prins Bernhard als BNS' (RvO)).


