
DE REGERING EN DE SPOORWEGSTAKING

aan het College van Vertrouwensmannen en dit college besloot, het
oordeel van Hupkes in te winnen. Eén der Vertrouwensmannen, prof
mr. J. Oranje, bracht daartoe samen met de Amsterdamse medicus prof
dr. J. G. G. Borst (een van de voormannen van de verzetsorganisatie der
artsen) op 27 januari een bezoek aan Hupkes op diens onderduikadres.
Hupkes rekende uit dat voor het rijden van die goederentreinen ruim
tweehonderd man personeel nodig was - waarom konden dat geen
Duitsers zijn? Voor het oproepen van Nederlands personeel voelde hij
niets, aangezien dan vermoedelijk de gehele staking zou verlopen; ook
vreesde hij dat de bezetter aan het door hem te geven definitieve verlof
bepaalde voorwaarden zou verbinden welke louter in het Duitse belang
waren 1 - hij wilde intussen geen veto over het Duitse voorstel uitspreken
maar wenste dat het aan de regering werd voorgelegd met vermelding
van zijn bezwaren. Die bezwaren werden in het telegram dat op diezelfde
z-zstejanuari door de groep- 'Packard' werd verzonden, niet gememoreerd
- het telegram is dus zo goed als zeker opgesteld en overgeseind voordat
Oranje en Borst de opvatting van Hupkes aan derden hadden kenbaar
gemaakt. 'Voedselvoorziening' (Louwes dus) 'waarschuwt', zo stond er
in te lezen, 'dat de toestand in West-Nederland katastrofaal wordt,
aangezien de vorst iedere aanvoer uit het noordoosten onmogelijk maakt.
De voorraden in het westen zijn totaal uitgeput. Onmiddellijke hulp,
zelfs ravitaillering uit de lucht, ... is dringend noodzakelijk.' Hierop
volgde het Duitse aanbod, waaraan werd toegevoegd dat Seyss-Inquart
zich al bereid had verklaard, enkele Duitse aardappeltreinen naar het
westen te laten rijden ten behoeve van de Centrale Keukens. 'Seint
omgaand uw standpunt. Interkerkelijk Overleg onderschrijft het boven-
staande? - de strekking van de tekst was dat de regering verlof zou
verlenen, het Duitse aanbod te aanvaarden (het Interkerkelijk Overleg
had zich in werkelijkheid daarover niet willen uitspreken"). 'Omgaand'

1 Hupkes' vrees was niet ongerechtvaardigd; wij herinneren er aan dat in het z.g.
regeringsprogram d.d. 23 januari dat vermoedelijk door de burgemeesters van Am-
sterdam en Rotterdam: Voûte en de NSB'er Müller, was opgesteld (beiden hadden
regelmatig contact met Seyss-Inquart gehad), het laatste punt luidde: 'Het spreekt
vanzelf dat, indien van Duitse zijde de nodige medewerking wordt gegeven voor het
doen rijden van treinen ten behoeve van de voedselvoorziening in het westen des
lands, van Nederlandse zijde de bindende verklaring zal moeten worden afgelegd,
dat in dat gevalook voor de behartiging van dringende Duitse belangen, met inbegrip
van die der Wehrmacht, zal worden gereden.' 2 A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p.
403-04. 'Aan dit college was Seyss-Inquarts aanbod voorgelegd door Beaujtragter
Schwebel; het college antwoordde op 29 januari dat het al of niet geheel of gedeeltelijk
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