
DE BEVOLKING EN DE SPOORWEGSTAKING

'Ieder die niet vrij is van verzetsgeest, zal voelen, dat gehoorzaamheid aan de
regering ook nu nodig blijft, maar ieder die iets begrijpt van wat er in ons volk
gebeurt, voelt het water tot aan de lippen stijgen. De vernietiging van de
volkskracht is begonnen ... Komt er zeer binnenkort een ogenblik dat begrippen
als 'principe' en 'gehoorzaamheid aan de regering' ridicuul worden, indien men
ze stelt naast het beeld van een volk dat begonnen is onder te gaan? Deze vraag
hoort men meer en meer, zelfs hier en daar in verzetskringen, bevestigend
beantwoorden ... Het volk, dat al nauwelijks meer pro-Geallieerd is, is zeer zeker
anti-staking. Alle verzetsmoreel smelt weg met het laatste eten.' I

Lag het inderdaad zo dat 'het volk' 'nauwelijks meer pro-Geallieerd'
en 'zeer zeker anti-staking' was? Er is, dunkt ons, reden tot twijfel. Uit
de circulaires van de VOC spraken de opvattingen van de organisatie van
ir. Louwes - Louwes en Hirschfeld waren de afkondiging van de Spoor-
wegstaking vrij spoedig gaan zien als een ernstige beleidsfout van de
regering. Dat betekende niet dat zij hunnerzijds bereid waren, de ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen voor een gedeeltelijk of geheel
afbreken van de staking"- elke instructie daartoe diende van de regering

I Aangehaald in A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p. 40I. 2 Van eind september af
wees Hirschfeld personen van wie hij wist dat zij contact hadden met de illegaliteit,
op de gevolgen van een voortzetten van de Spoorwegstaking. 'Ik had', schreef hij op
de z Sste in zijn dagboek, 'in deze dagen reeds het gevoel, dat een zekere apathie zou
optreden omdat men vreesde iets te kunnen doen dat Londen of het 'Verzet' zou
kunnen mishagen. Ik achtte het nodig te trachten deze apathie te doorbreken' -
'Londen' zowel als 'het 'Verzet" werden door Hirschfeld als nogal onverantwoorde-
Iij ke instanties gezien.

Een dag later, 29 september, schreef hij: 'Op die dag kreeg ik bezoek van de heer
de Bruyn' (A. C. de Bruyn, de voorzitter van het opgeheven RKWV) 'dien ik over de
situatie inlichtte. Hij was zeer verbolgen over de Spoorwegstaking, Londen had die
niet mogen afkondigen' (mr. dr. L. G. Kortenhorst, een zwager van Waltersom,
betoogde in die dagen dat de regering niet eens het formele recht had gehad om tot
die afkondiging over te gaan). 'Men zou in Nederland zelf wel beslissen of er gestaakt
zou moeten worden' (het was de Bruyn kennelijk niet bekend dat Hupkes en de
regering het er in juni '44 over eens waren geworden dat de regering, zodra de
Geallieerde militaire operaties daartoe aanleiding gaven, instructie zou geven tot een
algemene spoorwegstaking). 'De heer de Bruyn zou over de Spoorwegstaking spreken;
ik wees hem er op dat ik geen verzoek deed.'

Op 2 oktober noteerde Hirschfeld: 'De heer de Bruyn kwam mij inlichten over
een gesprek dat hij met de Spoorwegmensen had' (wie dat waren, weten wij niet
- wellicht de voormannen van de katholieke vakbond, wellicht ]oustra, wellicht ook
Hupkes). 'Dezen zagen het gevaar van de hongersnood blijkbaar wel in, doch meenden
zonder bevel van Londen niet te mogen handelen, Ik had het gevoel dat de heer de
Bruyn in zijn gesprekken wellicht de indruk gewekt had als had ik invloed willen
uitoefenen' - had Hirschfeld dat niet inderdaad gewild?
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