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te nemen besluit om op Seyss-Inquarts aanbod in te gaan, diende goed-
gekeurd te worden door het College van Vertrouwensmannen en de
Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, kolonel Koot. De En-
quêtecommissie heeft zich, hoewel haar de zaak in hoofdlijnen bekend
was, over deze afwijking van de principiële lijn in het regeringsbeleid
niet uitgesproken, Rüter heeft als zijn oordeel gegeven dat 'er iets
onbevredigends (blijft) in het feit dat zij' (de regering) 'de instanties in
bezet gebied de vrijheid van besluit liet, of liever opdrong, over een
maatregel die een zo zware eonsequentie kon hebben als het verlopen
van de Spoorwegstaking." Wij kunnen onzerzijds deze kritische noot in
Rüters beoordeling niet onderschrijven: wat kon de regering, geconfron-
teerd met de mogelijkheid dat een beperkte hervatting van het treinver-
voer een massaal sterven zou voorkomen, anders doen dan tot die
hervatting machtiging geven? En was het niet verstandig dat zij de
definitieve beslissing om op Seyss-Inquarts aanbod in te gaan, overliet
aan twee instanties die de situatie in bezet gebied beter konden overzien
dan zijzelf? Opmerkelijk is in dit geheel slechts dat zij niet tevens als
voorwaarde stelde dat de Contact-Commissie der Illegaliteit haar goed-
keuring diende te verlenen aan een beleidsombuiging welke, dat was
duidelijk, overleg vergde met de bezetter. Wij merken hierbij op dat
deze commissie ook bij de capitulatie-besprekingen met de bezetter die
in april plaatsvonden, buitenspel werd gezet.

Bij dit alles tekenen wij nog aan dat de regering naar ons oordeel
slechts het recht had om op voortzetting van de Spoorwegstaking aan te
dringen wanneer in haar algemene beleid twee elementen voorkwamen
welke wij nog niet hebben genoemd: zij diende zich alle mogelijke
moeite te geven om de hulpverlening van buiten af op gang te brengen
(dat zij dat heeft gedaan, zal uit hoofdstuk 14 blijken) en zij moest
bevorderen dat in bezet gebied aan de dertigduizend spoorwegstakers
alle bijstand werd verleend waaraan dezen behoefte hadden.

Tot die zorg voor de spoorwegstakers keren wij nu terug.

*

Toen het spoorwegbedrijf in het overgrote deel des lands eenmaal tot
stilstand was gekomen, was de eerste benauwende vraag die velen zich
stelden, welke represaillemaatregelen de bezetter zou nemen tegen de

1 A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p. 404.
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