
ILLEGAAL WERK

waren er in het geheel geen clandestiene telefoonverbindingen meer met
bevrijd gebied en in het grootste deel van de hongerwinter zijn de
clandestiene telefoonverbindingen dus uitsluitend van betekenis geweest
voor de interne communicaties in het bezette deel des lands.

*

De belangrijkste verbindingen waren die van de CID.
Deze groep had aanvankelijk in Den Haag haar centrale post gedecen-

traliseerd ondergebracht in een twaalftal panden - die posten werden in
de hongerwinter samengevoegd tot een dag en nacht bezette centrale
post, gevestigd in het gebouw van de Octrooiraad, die door de tien
medewerkers en medewerksters niet mocht worden verlaten. Die nieuwe
post kreeg de naam van 'Het klooster'. 'Deze club', aldus een van de
naaste medewerksters van Sanders, mej. W. van den Donk,

'heeft daar maanden achtereen binnen gezeten, eten, drinken, slapen, baden, alles
gebeurde in het gebouw. Er werd gedamd en geschaakt enz. enz., maar vooral
werd er hard gewerkt ... Dit (werd) soms bijna te machtig ... Op een gegeven
moment gingen ... enkele personeelsleden tekenen van overspanning vertonen
... De meesten kregen vitamine-injecties."

Gelijk al vermeld, maakte de CID eerst rechtstreeks gebruik van het
gewone telefoonnet en vervolgens van het dienstnet van de PTT; dat
laatste net gaf aansluiting op het gewone telefoonnet.' In een later

, W. van den Donk: 'Het verslag van een koerierster' (z.j.), p. 13 (Doe I!-419 B, b-r).
2 Voor de belangrijke verbinding Den Haag-Rotterdam werd gebruik gemaakt van
de dienstlijn der Spoorwegen die in beide steden aan het CID-net werd gekoppeld.
'Het lamme was', aldus een relaas over het werk van de CID, 'dat de stations gesloten
waren in verband met de Spoorwegstaking, en zowel te Rotterdam als Den Haag
zwaar werden bewaakt. We hebben het spreekwoord toegepast: de brutalen hebben
de halve wereld. In een lijnwerkerspakje, met een pet van de PIT op, zijn we op
klaarlichte dag de spoorlijn opgewandeld en zo naar het station. De Duitse schildwacht
maakte een gemoedelijk praatje en hij vond het heel gewoon dat een man van de
PIT bij de telefooncentrale wezen moest. Toen wij de sleutel van bet gebouw uit
onze zak haalden (van een stakend spoorwegman gekregen), zag hij geen wolkje aan
de lucht en onder het oog der Duitse wacht is de spoorverbinding aan ons net
gekoppeld. Op bet station te Rotterdam ging het net zo en wij hebben geregeld met
Rotterdam getelefoneerd.' (K. Norel in De vijand u/ederstaan. Historische schetsen van de
Landelijlee Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, Landelijke Knokploegen en Centrale
Inlichtingendienst (r946), p. 204).
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